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Chúa Phán Dạy  
Qua Các Hoạt Động Của Ngài 

 

‘Hãy nhìn vào các nước và để ý, hãy kinh ngạc và sững sờ! 
Vì Ta sắp làm một việc trong thời các con, 
dù có ai thuật lại, các con cũng chẳng tin’. 

Ha-ba-cúc 1:5. 

Người tin Chúa có thói quen tìm tiếng nói của Chúa qua sự cầu nguyện, 
qua lời Kinh Thánh hay qua các sứ giả của Ngài. Tuy nhiên nhiều khi chúng ta 
không nghe tiếng nói của Chúa qua các việc Chúa làm, dù rằng Chúa vẫn đang 
làm việc chung quanh chúng ta. 

Người vô tín nhìn vào việc Chúa làm nhưng không hiểu, nhưng Chúa 
khuyến giục con dân Chúa nhìn ngắm việc Chúa làm để biết cách nên đáp ứng 
như thế nào và điều chỉnh cuộc sống của mình cho phù hợp. 

Các môn đệ của Chúa khám phá về quyền năng của Đức Chúa Trời nhiều 
hơn khi chứng kiến Chúa Giê-xu làm yên cơn bão bằng một lệnh truyền. Khi 
nhìn Chúa Giê-xu ăn bữa với con người phạm tội nổi danh là Xa-chê, họ học 
được bài học về tình thương của Chúa đối với tội nhân. Nhìn Chúa Giê-xu bị 
đóng đinh trên thập giá, cho họ một sứ điệp rõ ràng về việc Đức Chúa Trời quyết 
tâm giải phóng con người khỏi tội ác. Hang mộ trống rỗng cho thấy một chân lý 
quan trọng về cuộc chiến thắng của Chúa đối với tử thần. Đối với những ai biết 
phân biệt các hiện tượng tâm linh, hoạt động của Chúa là mặc khải rất có ý nghĩa 
về tâm hồn và ý chỉ của Ngài. 

Nếu bạn cảm biết với những gì Chúa đang làm chung quanh bạn, Chúa sẽ 
nói rõ cho bạn biết ý định của Ngài qua các việc đó. Bạn sẽ nhận ra rằng Chúa 
đang hành động, vì những gì bạn thấy sẽ khiến bạn ngạc nhiên, và sức mạnh 
cũng như sự khôn ngoan của loài người không lý giải được. Nếu những việc xảy 
ra là câu trả lời cho việc bạn cầu xin, thì Chúa đang nói với bạn đó. Khi bạn trải 
nghiệm những sự việc vượt ngoài hiểu biết của bạn, có lẽ Chúa đang muốn 
truyền đạt một sứ điệp quan trọng cho bạn. 
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Nếu bạn muốn nghe tiếng Chúa, hãy nhìn chung quanh mình xem việc 
Chúa làm. Khi bạn ngắm nhìn Chúa làm việc, thì điều bạn thấy sẽ giải bày đức 
tính của Chúa, và bạn sẽ có một hiểu biết mới mẻ để biết phải đáp ứng như thế 
nào! 

 
(Sưu tầm-hoithanhvuonnhoaz.com) 
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“Hãy nhớ lại công việc mầu của Ngài đã làm,  

Những phép lạ Ngài, và lời xét đoán của miệng Ngài.”  

                                                     1 Sử-ký 16:13 

Sau khi vua Đa-vít hướng dẫn dân sự khiêng hòm giao ước về thành Đa-
vít (trong chương 15), ông tiếp tục dâng những của lễ lên cho Đức Giê-hô-va, 
nhân danh Chúa mà chúc phước cho dân sự và ban thức ăn cho họ ăn (I Sử-ký 
16:1-3). Kế đến, ông ‘lập mấy người Lê-vi hầu việc trước hòm của Đức Giê-hô-
va, ngợi khen, cảm tạ, và ca tụng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên’ ( I 
Sử-ký 16:4)  (Người Lê-vi là những người được phép cầu nguyện, cảm tạ Chúa 
trước hòm giao ước.) Sau đó, ông cùng ban ca ngợi và toàn thể dân sự hát ngợi 
khen Chúa. 1 Sử-ký 16:8-36 là bài ca ngợi Chúa do vua Đa-vít viết. Bài ca này 
có ba phần chính: phần thứ nhứt, câu 8-22, ca ngợi Chúa đã làm thành lời hứa 
của Ngài; phần thứ hai, câu 23-33, Chúa là Vua trên muôn vua trong vũ trụ này; 
câu 34-36, là lời cầu nguyện xin Chúa giúp đỡ. 

Trong câu 13, vua Đa-vít kêu gọi dân sự, “Hãy nhớ lại công việc mầu của 
Ngài đã làm, những phép lạ Ngài, và lời xét đoán của miệng Ngài” (1 Sử-ký 
16:13). Tại sao chúng ta cần phải nhớ những việc Chúa làm? Tại vì nếu chúng 
ta không nhớ những việc Chúa làm, những Lời Chúa phán, thì chắc rằng chúng 
ta sẽ quên ơn Chúa, sẽ rời xa Chúa, và rồi sẽ phạm tội cùng Chúa cách dễ dàng; 
và hậu quả là cuộc đời của chúng ta sẽ chẳng thuộc về Chúa nhưng thuộc về thế 
gian!  

Nhưng Chúa vẫn yêu thương chúng ta, và Ngài muốn đem chúng ta về với 
Ngài, thì Ngài sẽ phạt chúng ta khi chúng ta phạm tội; khi đó thì chúng ta sẽ gặp 
hoạn nạn, khó khăn mà nhiều lúc chúng ta lại hỏi tại sao Chúa lại giáng họa trên 
chúng ta! Giống như dân Y-sơ-ra-ên đã nhiều lần quên ơn Chúa mà đi thờ lạy 
những thần tượng khác, và Chúa đã phải trách phạt họ bằng cách cho dân ngoại 
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cai trị họ, và họ phải chịu khổ nhọc trong khi làm phu tù… Như vậy, làm sao 
chúng ta có thể nhớ ơn Chúa mỗi ngày?  

Thứ nhứt, chúng ta phải đọc Kinh Thánh. Chúng ta phải suy gẫm Lời 
Chúa mỗi ngày, phải cố gắng đọc trọn quyển Kinh Thánh, mỗi ngày một chút; 
bởi vì trọn quyển Kinh Thánh mới nói hết những điều mà Ngài đã và đang làm, 
những bản tánh của Ngài, và những bài học mà Chúa muốn dạy chúng ta, bởi 
vì, “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ 
trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa 
Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành” (2 Ti-mô-thê 3:16-17).  

Thứ nhì, chúng ta cần nhìn vào những cảnh vật thiên nhiên chung quanh 
chúng ta, để nhận biết sự sáng tạo kỳ diệu của Đức Chúa Trời và biết rằng 
có Chúa đang tể trị mọi vật, “bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy 
được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ 
sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài…” (Rô-ma 1:19-
20). Giống như vua Đa-vít nói trong Thi-thiên 8:3-4, là lời mà chúng ta có thể 
tự hỏi mình khi chúng ta nhìn xem thiên nhiên, “Khi tôi nhìn xem các từng trời 
là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, loài 
người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng 
nó?” Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì thế gian này được dựng nên quá diệu kỳ!  

Điều thứ ba mà chúng ta có thể nhớ đến Chúa đó là suy nghĩ về sự hy sinh 
tuyệt đối, cao quý của Chúa Giê-xu trên thập tự giá! Đây là điều vượt quá 
sự hiểu biết của chúng ta - Đức Chúa Trời đã ban Con Một của Ngài đến chết 
thay chỗ của chúng ta và đã sống lại, chiến thắng tội lỗi và sự chết, để chúng ta 
có thể sống với Ngài trên thiên đàng mãi mãi, “Vì Đức Chúa Trời yêu thương 
thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị 
hư mất mà được sự sống đời đờ” (Giăng 3:16)! Không cần biết là chúng ta đã 
tin nhận Chúa bao lâu, nhưng khi nghĩ đến sự hy sinh của Chúa Giê-xu là chúng 
ta phải thấy kinh ngạc và diệu kỳ! Đây là một kỷ niệm quý báu mà chúng ta nên 
chia sẻ với tất cả mọi người và để chúng ta luôn nhớ ơn Ngài! 

I Sử-ký 16:13 nhắc nhở chúng ta, “Hãy nhớ lại công việc mầu của Ngài 
đã làm, Những phép lạ Ngài, và lời xét đoán của miệng Ngài”; hầu cho chúng 
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ta không quên ơn Chúa, không xa khỏi Ngài; bởi vì nó thật là một tai họa lớn 
biết dường nào, khi chúng không còn nhớ đến Chúa, không còn gần Chúa nữa!  

“Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương 
xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn 
lắm” (Ca-thương 3:22-23).  

Tạ ơn Chúa vì tình yêu thương bao la và sự thành tín lớn lắm mà Ngài đã 
dành cho chúng ta! Nguyện xin Chúa giúp chúng con luôn trung tín suy gẫm Lời 
Ngài dạy; cho chúng con biết mở mắt lòng mà nhìn những cảnh vật chung quanh 
chúng con; và luôn chia sẻ sự hy sinh của Con Ngài cho mọi người; để tâm linh 
chúng con luôn nhớ ơn Chúa và gần với Ngài càng hơn! A-men! 

 

 
Ngọc-Huỳnh-Bích 

Vietchristian.com 
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Đồng vắng nhưng bạn không đơn độc 

 

Hoan nghênh đến với đồng vắng!  
Bạn có ngạc nhiên với lời chào vui mừng như thế không ? 

 

Thông thường, chúng ta không trông đợi việc dành thời gian trong đồng 
vắng thuộc linh là điều gì đó tốt đẹp, nhưng bạn cần biết rằng Cha yêu dấu của 
chúng ta đánh giá cao những nơi như thế và bây giờ bạn có bạn đồng công. 

Nếu bạn nghĩ đồng vắng là một nơi tốt, nên không cần phải tới thăm trong 
hành trình đức tin, tôi khuyên bạn hãy xem xét lại! Sự thật là trong đồng vắng 
chúng ta tìm thấy các dấu chân của vô số các thánh đồ - ngay cả chính Chúa 
Giê-xu - Đấng đã dành thời gian quan trọng trong đồng vắng. Nói cách khác, 
khi chúng ta rơi vào đồng vắng, chúng ta có nhiều ‘chiến hữu’...và không đơn 
độc. 

Xin đừng buộc tôi là kể tên quá nhiều, nhưng danh sách những người ở 
trong đồng vắng thì thật ấn tượng. Tất nhiên, tôi đã đề cập ông Gióp, người mà 
Kinh Thánh mô tả là “người giàu nhất ở Phương Đông”. (Gióp 1:3). Ông đã mất 
mọi thứ - của cải, con cái, sức khoẻ và sự hỗ trợ từ người vợ. Là một người công 
chính, ông Gióp cũng bị những người bạn thân cáo buộc các tội thầm kín. Ông 
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Gióp rất nản lòng khi ở trong đồng vắng, đến nỗi ông nói rằng tốt hơn là ông 
không được sinh ra thì hơn. 

Trong đồng vắng bạn trải qua là nơi mà Áp-ra-ham, một người giàu có vốn 
định cư an nhàn tại U-rơ, được Chúa bảo hãy từ bỏ mọi thứ phía sau và bắt đầu 
một hành trình để tìm kiếm một xứ hứa mới. Và Sa-ra đồng hành với ông mọi 
nẻo đường! Phần lớn hành trình của họ là ở trong sa mạc. 

Môi-se rất quen thuộc với đồng vắng. Ông đã được nuôi dưỡng trong cung 
điện của Pha-ra-ôn như là một hoàng tử. Nhưng sau khi giết một người Ai Cập, 
ông ở sâu trong sa mạc, chăn cừu suốt bốn mươi năm. Đó là nơi Chúa bày tỏ 
chính Ngài cho Môi-se trong bụi gai cháy: 

“Môi-se chăn bầy chiên của Giê-trô, ông gia mình và là thầy tế lễ Ma-đi-an. Ông 
dẫn đàn chiên đến mé xa của sa mạc và đến gần Hô-rếp là núi của Đức Chúa 
Trời. Ở đây thiên sứ của CHÚA hiện ra với ông trong ngọn lửa giữa bụi gai 
đang cháy. Môi-se nhận thấy bụi gai cháy nhưng không tàn lụi. Vì vậy Môi-se 
tự nhủ: Ta lại đó xem hiện tượng kỳ lạ này, tại sao bụi gai cháy mà không tàn. 
CHÚA thấy Môi-se lại gần để xem, Đức Chúa Trời từ bụi gai gọi ông rằng: 
“Môi-se! Môi-se!” Môi-se đáp: “Dạ, con đây!”. (Xuất 3:1-4). 

Sau đó, như chúng ta biết, Môi-se đã trở lại Ai Cập và dẫn dân tộc của ông 
ra khỏi Ai Cập và đi vào đồng vắng, dĩ nhiên là có lý do! 

Trong đồng vắng bạn gặp Giô-sép, một người con được cha ông yêu mến. 
Ông bị chính các anh mình quăng xuống hố, sau đó bị bán làm nô lệ và đưa 
xuống Ai Cập. Sau đó, ông bị bỏ tù sau khi bị buộc tội mà ông không phạm. 
Ngay trong ngục thất của vua Pha-ra-ôn, Chúa đã bày tỏ chính Ngài cho Giô-
sép và ông bắt đầu giải các chiêm bao của quan tửu chánh và quan ngự thiện. 
Điều đó chuẩn bị cho ông để ông giải điềm chiêm bao của chính vua Pha-ra-ôn. 

Và tiếp theo là Vua Đa-vít. Sa-mu-ên đã nói tiên tri rằng ông sẽ làm vua 
tiếp theo, nhưng không lâu sau đó, Đa-vít chuẩn bị cho ngai vàng bằng cách 
sống trong các hang và đi lang thang trong đồng vắng. Tại đó, Chúa bày tỏ chính 
Ngài cho Đa-vít với tư cách là Đấng Chăn Giữ, là Sức Mạnh, là Thuẫn Đỡ và là 
Đồn Lũy của ông. 

Giăng Báp-tít được kêu gọi để trở thành một tiên tri vĩ đại - cha ông đã kể 
cho ông về một khải tượng mà Chúa tỏ cho cha ông. Nhưng chính trong đồng 
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vắng, Chúa bày tỏ chính Ngài cho ông, chứ không phải trong trường Kinh 
Thánh. Rốt cuộc ông sống trong các đồng vắng thuộc xứ Giu-đe, mặc da thú và 
ăn côn trùng. 

Lu-ca 3:2-3 nói, “...Lời của Ðức Chúa Trời đến với Giăng con trai Xa-cha-
ri trong đồng hoang. Do đó ông đến khắp miền dọc Sông Giô-đanh rao giảng 
rằng mọi người phải ăn năn để được tha tội và hãy bày tỏ lòng ăn năn ấy qua 
phép báp-têm”. 

Chính tại đồng vắng Ả-rập mà Chúa bày tỏ các huyền nhiệm của Tân ước 
cho sứ đồ Phao-lô, là người đã viết ấy là mục đích của Chúa đó là, “bày tỏ cho 
tôi Con Ngài, để tôi có thể rao giảng Tin Mừng của Ngài giữa các dân ngoại, thì 
tôi không bàn ngay với thịt và máu, tôi cũng không đi lên Giê-ru-sa-lem để gặp 
các vị làm sứ đồ trước tôi, nhưng tôi đi vào xứ A-ra-bi...” (Ga-la-ti 1:16-17). 

 

Sứ đồ Giăng đã ở đâu khi ông nhận Khải Thị của Chúa Giê-xu? 

“Tôi, Giăng, anh em và bạn cùng chia sẻ hoạn nạn, cùng hưởng vương quốc, và 
cùng kiên trì chịu khổ với anh chị em trong Ðức Chúa Jêsus, đang ở trên một 
đảo tên là Bát-mô, vì cớ Ðạo của Ðức Chúa Trời và vì lời chứng về Ðức Chúa 
Jêsus”. (Khải Huyền 1:9). 

Bát-mô là một hòn đảo bị bỏ hoang - một địa điểm hoàn hảo cho kinh 
nghiệm đồng vắng. Quan trọng hơn hết, Chúa Giê-xu đồng hành cùng bạn. Sau 
khi nhận phước hạnh của Cha Ngài và Đức Thánh Linh cách công khai, Ngài 
đã được Chúa Cha sai vào đồng vắng để đối diện với những cám dỗ của satan. 
Tôi đã quan sát thấy thường đây là khuôn mẫu: Đức Chúa Trời tỏ cho chúng ta 
những điều vĩ đại mà Ngài định thực hiện qua chúng ta trong tương lai, và sau 
đó Ngài dẫn chúng ta thẳng vào đồng vắng để chuẩn bị chúng ta. 

Nếu đồng vắng là bắt buộc đối với các thánh đồ vĩ đại và với Chúa Giê-
xu, thì tôi có thể đoan chắc ý niệm rằng: tốt cho tôi khi để thời gian trong đồng 
vắng, dù rõ ràng là tôi mong có một cách nào đó dễ dàng hơn. Đồng vắng là nơi 
Chúa thử thách, hạ lòng, thêm sức và tôi luyện chúng ta. Đây là nơi Ngài nhào 
nặn phẩm cách tin kính trong chúng ta. Đây là nơi chuẩn bị cho công tác kết quả 
trong tương lai trong vương quốc của Ngài. 
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Điều lý thú nhất về đồng vắng là thế này; đó là nơi Chúa bày tỏ chính Ngài 
trong nhiều cách tươi mới! Tiên tri Ê-sai viết: “Thật vậy CHÚA sẽ an ủi Si-ôn; 
Ngài sẽ an ủi những nơi hoang tàn của nó; Ngài sẽ biến đồng hoang của nó trở 
nên như Ê-đen, làm sa mạc của nó trở thành như vườn của CHÚA; Những nơi 
ấy sẽ tràn đầy hân hoan và vui vẻ, lòng biết ơn và tiếng hát lời ca”. (Ê-sai 51:3) 

Vườn Ê-đen là nơi Chúa bày tỏ chính Ngài cho A-đam và cả hai có mối 
thông công tại đó. 

Trong đồng vắng bạn sẽ đói khát Chúa hơn. Vì thế, khi Chúa sẵn sàng để 
bày tỏ chính Ngài, trong tình trạng mà bạn chỉ có một mình và bạn tập trung 
hơn, bạn có thể dễ dàng xoay khỏi những thứ thuộc về thế gian mà đến với Ngài. 
Nếu chúng ta muốn đáp ứng với sự kêu gọi của Chúa dành cho chúng ta, thì 
kinh nghiệm của chúng ta sẽ như vậy. Chính trong đồng vắng Chúa bày tỏ chính 
Ngài cho chúng ta một cách tươi mới.  

Ê-sai 45:15 nói, “Lạy Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Ðấng Giải Cứu của 
chúng con; Quả thật, Ngài là Ðức Chúa Trời, Ðấng ẩn mình”. 

Đối với người nào vô cùng khao khát Chúa, Ngài làm điều này để tạo ra 
một sự khao khát được thông công thân mật với Chúa. Chúa ẩn mình khỏi những 
người không đói khát Ngài. Ngài sẽ không để người ta xem thường. Ngài sẽ 
không bao giờ để cho ai xem thường Ngài. 

John Bevere, dịch giả: Ngô Minh Hoà 
(Theo sách “Chúa ơi! Ngài ở đâu?!”) 

Oneway.vn 
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Niềm Vui Lớn Đến Từ Dây Leo Nhỏ 
Bấy giờ Giô-na ra khỏi thành Ni-ni-ve, ngồi phía đông thành ấy. Tại đó, người làm 
một cái chòi, ngồi dưới bóng chòi ấy mà đợi xem điều sẽ xảy đến cho thành ấy. Vả, 
Ðức Giê-hô-va sắm sẵn một dây dưa cao lên bên trên Giô-na, đặng phủ bóng trên 
đầu người, và cưu mang người khỏi sự khổ cực. Giô-na rất vui vì cớ dây ấy. (Giô-na 
4:5-6) 

Giô-na cất một chòi ngoài thành phố 
Ngồi nghỉ chân… khi khổ cực qua rồi 
Nắng trên đầu rọi xuống, nắng nung người 
Chúa sắm sẵn một dây leo che mát. 

Giô-na vui, rất vui vì dây ấy 
Một dây dưa… che mát nắng ban trưa 
Một dây dưa, đủ lắm, một dây dưa 
Niềm vui lớn đến từ… dây leo nhỏ. 

Xưa tới nay, cuộc đời là khổ cực 
Không chừa ai, dù địa vị thế nào 
Người dân nghèo, hay quan chức sang giàu 
Ðều kinh nghiệm cuộc đời là… khổ cực. 

Trong khổ cực, không ai không than thở 
Than và than… mình vẫn khổ như thường 
Nhưng Giô-na, sau khi khổ, khi buồn 
Ðã tự cất một cái chòi, ngồi nghỉ. 

Một cái chòi có dây leo che mát 
Rất đơn sơ, đã khiến Giô-na vui 
Ðã không còn than thở, đã… yêu đời (?) 
Cho… khổ cực lui dần vào quá khứ. 

Ta, thật ra… hơn Giô-na gấp bội 
Ta có nhà, ta không phải… cất chòi 
Vậy sao ta không vừa ý, không vui 
Còn than thở về cuộc đời khổ cực? 

 

Tường Lưu  (Tâm Linh Thi Tập) -Thư Viện Tin Lành 
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Tờ báo Wall Street Journal trong một cuộc thăm dò ý kiến cho biết trong đợt 
trợ giúp thứ nhất khi chính phủ Hoa-kỳ cấp phát cho mỗi người dân $1,200.00 
thì dân chúng đã chi tiêu số tiền đó như sau: 

 36% để dành 
 34% trả nợ 
 18% chi tiêu cho những điều cần thiết 
 7% chi tiêu cho những điều không cần thiết 
 3% giúp vào các quỹ từ thiện hay tôn giáo 

Thống kê nầy cho thấy trong chương trình trợ giúp đợt một, đa số biết để 
dành và chỉ có ít người giúp vào việc từ thiện. Việc sử dụng tiền bạc trong đời 
sống thường được gọi là quản lý tiền bạc và đây là điều quan trọng vì nó chi 
phối và ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh trong đời sống. Người không biết quản 
lý tiền bạc, chi dùng tùy hứng, không hoạch định sẽ dễ dàng đi đến chỗ túng 
thiếu, nợ nần. Người khôn ngoan chẳng những là người biết quản lý tiền bạc, 
nhưng cũng biết quản lý thì giờ, việc làm, gia đình và những yếu tố khác trong 
đời sống. Và trên hết mọi điều đó, phải biết mình là người quản lý hay quản gia 
của Đức Chúa Trời. 

Ý niệm quản lý hay quản gia là một ý niệm vô cùng quan trọng. Ý niệm quản 
gia là ý thức rằng mọi điều mình có trên đời không phải là của mình nhưng là 
của Thiên Chúa giao cho mình quản lý. Ý thức như vậy và sống với ý thức nầy, 
đời sống sẽ nhẹ nhàng, thanh thản và thỏa lòng. 

Trước hết, chúng ta phải biết rằng đời sống mình đang có không phải là của 
mình nhưng của Thiên Chúa ban cho mình. Từ hơi thở đến trí thông minh, từ 
dịp tiện học hành, đến công ăn việc làm, tất cả đều đến từ Thiên Chúa. Chính 
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Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự sống từ trong lòng mẹ, Chúa cất sự sống đi, 
chúng ta không còn gì cả. 

Chúa Giê-xu kể câu chuyện về một người nhà giàu nọ như sau: 

Ruộng của một người giàu kia rất được mùa. Anh ta thầm nghĩ: Ta phải 
làm gì đây, vì không còn đủ chỗ để chứa hoa lợi. Anh ta nói: Ta sẽ làm thế nầy: 
Ta sẽ phá những kho nầy và xây những cái khác lớn hơn, rồi ta sẽ thu trữ thóc 
lúa và của cải ta vào đó. Ta sẽ nói với linh hồn ta rằng: Linh hồn ơi, mầy đã 
được nhiều của cải để dành cho nhiều năm. Hãy nghỉ ngơi, ăn uống, và vui 
vẻ. Nhưng Đức Chúa Trời phán với anh ta: Hỡi kẻ dại! Chính đêm nay linh hồn 
ngươi sẽ bị đòi lại, vậy của cải ngươi đã dự trữ sẽ thuộc về ai? (Phúc Âm Lu-ca 
12:16-20) 

“Linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại,” đó là lời cảnh cáo chúng ta phải ghi nhớ. 
Linh hồn của chúng ta là của Chúa. Chúa ban cho chúng ta linh hồn đó và sẽ 
đến một ngày Chúa sẽ đòi lại, Chúa sẽ lấy lại. Sự sống nầy không phải của chúng 
ta nhưng là của Chúa. Sự sống nầy là của Chúa vì vậy sống là chúng ta quản lý 
điều Chúa ban cho chúng ta. Ý thức sống là quản lý chúng ta sẽ sống với lòng 
biết ơn và xử lý đời sống đúng với mục đích Chúa ban. Thiên Chúa tạo dựng 
chúng ta và ban cho chúng ta sự sống là để chúng ta làm rạng Danh Ngài theo 
lời dạy trong sách Giáo Lý Căn Bản, dựa trên lời dạy của Kinh Thánh. Đó là: 

Mục đích chính của đời người là làm rạng Danh Chúa và tận hưởng Ngài 
mãi mãi! 

Vì mục đích chính của đời người là làm rạng Danh Thiên Chúa nên chúng 
ta phải sống, phải hành xử thế nào để người khác nhìn thấy được hình ảnh của 
Thiên Chúa qua đời sống của chúng ta. Thiên Chúa là Thiên Chúa của trật tự, 
của hài hòa, của bình an và thánh khiết. Vì vậy, chúng ta phải sống đời sống kỷ 
luật, hài hòa, bình an và thánh khiết. Chúng ta phải trân quý sự sống Chúa ban 
cho, từ sự sống trong bào thai trong lòng mẹ cho đến sự sống mỗi ngày. Sống 
trụy lạc, trác táng, say sưa, hút xách gây tổn hại cho sức khỏe là không tôn trọng 
sự sống Chúa ban cho mình. Chúa ban cho chúng ta sự sống để chúng ta chăm 
sóc, bảo quản, chúng ta là người quản lý đời sống Chúa ban. Sự sống nầy là của 
Chúa, không phải của chúng ta. 
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Tương tự như vậy với thì giờ, tiền bạc, khả năng, dịp tiện. Mỗi điều, mỗi 
thứ chúng ta có đều là của Thiên Chúa. Ngài giao cho chúng ta để chúng ta quản 
lý cho Ngài. Chúng ta là người quản gia. Không quản lý đúng những gì Thiên 
Chúa ban cho chúng ta, chúng ta sẽ mắc tội với Ngài. 

Sống mỗi ngày, vì vậy chúng ta phải xem mình sử dụng thì giờ như thế 
nào. Ngoài thì giờ phải làm ăn, sinh sống, mình dùng những thì giờ còn lại ra 
sao? Tiêu khiển, giải trí như thế nào. Trong một xã hội tư bản, đầu tư là điều 
quan trọng, chúng ta đầu tư thì giờ của mình vào đâu? Vào những giá trị lâu dài 
hay cho những gì tạm bợ, chóng qua? 

Tiền bạc cũng vậy, ngoài những chi dùng cần thiết cho gia đình và bản 
thân, chúng ta sử dụng tiền bạc ra sao? Có phung phí không? Có biết chia sẻ, 
giúp đỡ người khác hay chỉ biết có mình?  

John Wesley, người sáng lập Hội Thánh Tin Lành Giám Lý chủ trương về 
tiền bạc như sau: “Kiếm tiền càng nhiều càng tốt, để dành càng nhiều càng tốt 
và dùng tiền bạc giúp đỡ người khác càng nhiều càng tốt!” Khi Wesley lãnh 
lương 30 đồng, ông chi dùng 28 đồng và để 2 đồng giúp người khác. Khi lãnh 
lương 60 đồng, ông cũng chi dùng 28 đồng và dùng 32 đồng để giúp người khác. 
Khi lãnh lương 90 đồng, ông cũng chi dùng 28 đồng và để 62 đồng giúp người 
khác. Tương tự như vậy khi số lương của ông đến mức 120 đồng, ông cũng chỉ 
chi dùng 28 đồng và dùng 92 đồng giúp những người nghèo khó! 

Nói về tiền bạc, Kinh Thánh dạy như sau: 

Sự tin kính cùng sự thỏa lòng chính là nguồn lợi lớn. Vì khi chào đời chúng 
ta chẳng đem gì theo thì lúc lìa đời cũng không thể mang gì đi được. Vì vậy, có 
cơm ăn, áo mặc thì phải thỏa lòng. Còn những ai ham giàu có thì rơi vào sự 
cám dỗ, mắc vào cạm bẫy, sa vào những tham muốn dại dột và nguy hại, là 
những điều nhận chìm con người trong sự hủy diệt và hư mất. Vì lòng tham tiền 
bạc là cội rễ của mọi điều ác, một số người vì đeo đuổi nó mà lìa bỏ đức tin, tự 
chuốc lấy nhiều nỗi đau nhức nhối (Thư I Ti-mô-thê 6:6-10) 

Cần nhớ rằng mình là người quản lý tiền bạc của Chúa, chúng ta phải sử 
dụng đúng theo ý muốn của Ngài vì chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm trước mặt 
Chúa về đời sống, thì giờ, tiền bạc Thiên Chúa giao cho chúng ta quản lý! 

Tiếng nói Phúc Âm - tinlanh.org 
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ÂN ĐIỂN 

LẠ LÙNG 

Hồi Ký của Mục Sư & Bà Ngô Bá Tạo 

Phần 3: 

IV. THỜI ĐỊNH CƯ & HẦU VIỆC CHÚA   (1980 - ngày nay)                                                   

01. Thời Định Cư (1980 - ngày nay)  

Ngày 10 tháng 03 năm 1980 gia đình chúng tôi và em Mỹ Vân, cùng với 
36 người Việt Nam khác, tổng cộng 40 người, được đưa lên xe Bus, rời Trại 
Chuyển Tiếp Sungai Besi A, đến phi trường Kuala Lumpur, để đáp máy bay 
sang Thụy Sĩ. 

Ngày 11 tháng 3 năm 1980 chúng tôi đến phi trường Zürich-Thụy Sĩ, và sau 
đó được chuyển đến Trung Tâm Tiếp Cư ở làng Menzingen thuộc tiểu bang 
Zug.  

Sau một tuần lễ, chúng tôi được chuyển 
đến Trung Tâm Tiếp Cư ở làng Wolhusen 
thuộc tiểu bang Luzern, để học tiếng Đức.  

Sau 3 tháng học tiếng Đức ở 
Wolhusen, ngày 20 tháng 6 năm 1980 gia 
đình chúng tôi và em Mỹ Vân được Nhóm 
Bảo Trợ ở thành phố Biel thuộc tiểu bang 
Bern tiếp nhận, và ở thành phố Biel cho đến 
ngày nay. Chúng tôi vui mừng cám ơn 
Chúa, và luôn biết ơn Chính phủ Thụy Sĩ, 
cùng các Nhóm Bảo Trợ đã yêu thương 
giúp đỡ chúng tôi từ vật chất cho đến tinh 
thần, trong những ngày đầu định cư tại 
Thụy Sĩ. 

                                                             Tôi và cháu Minh Hải lúc ở Wolhusen.                                           
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Tôi nhờ Nhóm Bảo Trợ giúp đỡ cho Má vợ và Chị vợ tôi đang ở làng 
Rapperswil thuộc tiểu bang Bern cũng được chuyển về thành phố Biel. 

 

 

Đoàn tụ gia đình lần thứ 1, 
từ trái sang phải: Chị Mỹ 
Dung, em Mỹ Vân, Bà Quả 
Phụ Mục Sư Triệu Nguơn 
Hên, và Gia đình chúng tôi. 
                                                                                                                             

 

Từ ngày định cư tại thành phố Biel, trong lúc còn hưởng trợ cấp tị nạn, việc 
đầu tiên mà chúng tôi cần phải hoàn thành là trả nợ xuất ngoại. Chúng tôi 
liên lạc với Anh Tiêu Cao Trí ở Hoa Kỳ để hoàn trả 900 USD cho Ba của Anh 
về việc mượn 3 cây vàng đóng lệ phí xuất ngoại. (Gia đình Ba Mẹ của Anh 
cũng đến Trại Tị Nạn ở Mã Lai và sau đó được đoàn tụ với Anh tại Hoa Kỳ).  

Và sau đó, chúng tôi cũng liên lạc với thân nhân của em Nguyễn Văn 
Thành ở Canada để hoàn trả 600 USD cho em về việc thiếu 2 cây vàng tiền 
tàu (Em Thành cũng rời Trại Tị Nạn ở Pulau Tengah và được đoàn tụ với 
thân nhân tại Canada). 

Chúng tôi cũng chuyển địa chỉ của 2 ân nhân nầy đến Cơ quan Văn 
Phẩm Nguồn Sống Hoa Kỳ để nhờ gửi báo Chân Trời Mới và Truyền đạo 
đơn giới thiệu về Chúa Jêsus cho 
họ, đồng thời chúng tôi tiếp tục 
cầu nguyện cho họ sớm tin nhận 
Chúa Jêsus để nhận được ơn cứu 
rỗi của Ngài.  

Ngày 3 tháng 9 năm 1980 
Chúa ban cho gia đình chúng tôi 
đứa con trai thứ hai, là Ngô Triệu 
Hoài Nam.  
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Tôi theo học Tin học ở Đại Học Neuchâtel (1980-1981, Centre calcul 
électronique de l’Université de Neuchâtel), và sau đó làm Lập trình viên điện 
toán (Programmierer EDV) trọn thời gian để nuôi gia đình (1981-1990).   

02. Thời Hầu Việc Chúa (1980 - ngày nay)                                                                                                                             

Năm 1980: Lúc chúng tôi tới Thụy Sĩ thì cộng đồng người Việt rất ít, và 
chưa có Hội Thánh Tin Lành Việt Nam.  

Chúng tôi phải tìm đến nhóm tại các Nhà Thờ Tin Lành của người Thụy 
Sĩ. Còn tại nhà, mỗi buổi tối, gia đình chúng tôi trung tín nhóm lại: hát Thánh 
Ca, đọc Kinh Thánh tiếng Việt, và cầu nguyện (Gia Đình Lễ Bái). Lúc bấy 
giờ, sách tập đọc tiếng Việt chưa có tại Thụy Sĩ, nên nhà tôi phải dùng Kinh 
Thánh tiếng Việt để dạy cho 2 đứa con nhỏ của chúng tôi tập đọc tiếng Việt, 
khi chúng nó tới tuổi đi học. 

Tại Lausanne, có gia đình Ông Bà Mục Sư Nguyễn Công Huẩn đến 
Thụy Sĩ tị nạn vào đầu năm 1980, 
và thành lập Hội Thánh Cơ-Đốc. 
Ông Bà có tâm tình hầu việc Chúa, 
và thường xuyên đi xe lửa thăm 
viếng đồng hương Việt Nam. Mùa 
Hè 1980, Ông đi xe lửa đến Biel 
thăm gia đình chúng tôi. Lúc bấy 
giờ, cũng có Ông Bà Mục Sư 
Nguyễn Văn Bình từ Paris-Pháp 
sang Thụy Sĩ thăm gia đình chúng 
tôi.  

Lúc bấy giờ, tại Âu Châu chỉ 
có Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 
tại Paris, do Mục Sư Nguyễn Văn 
Bình quản nhiệm. Nhóm nhỏ tín 
hữu tại Biel-Thụy Sĩ của chúng tôi 
gồm có 7 người : Bà Quả Phụ Mục 
Sư Triệu nguơn Hên, Chị Mỹ 
Dung, em Mỹ Vân, và gia đình 
chúng tôi, cùng nhau mua vé xe 
lửa đi Paris để tham dự Lễ Giáng 
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Sinh 1980 do Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Paris tổ chức, lúc đó cháu 
Hoài Nam được hơn 3 tháng tuổi ! 

 

Năm 1981: Gia đình Ông Bà 
Mục Sư Nguyễn Công Huẩn 
từ Lausanne lại đến Biel 
thăm gia đình chúng tôi, và 
tặng cháu Hoài Nam một 
chiếc xe đẩy trẻ em. 

 

 

 

Trước năm 1975, Bà Giáo Sĩ Simone Heywood có truyền giáo ở Việt 
Nam. Bà Heywood giúp đỡ Ông Bà Mục Sư Huẩn mượn phòng Nhóm của 
Nhà Thờ Tin Lành Église Évangélique Libre de Neuchâtel, để tổ chức nhóm 
họp Thờ Phượng Chúa và truyền giáo cho đồng bào ở Neuchâtel và vùng 
phụ cận.                   Lễ Phục Sinh 1981, gia đình chúng tôi đã đến Neuchâtel 
tham dự.  

Gia đình Ông Bà Mục Sư Nguyễn Công Huẩn từ Lausanne lại đến Biel thăm 
gia đình chúng tôi 

Lễ Phục Sinh 1981 tại Église Évangélique Libre de Neuchâtel 
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Ngày 30 tháng 4 năm 1981, gia đình Anh vợ tôi là Ông Bà Truyền Đạo Triệu 
Thái Sơn từ Phong Điền-Cần Thơ xuống tàu rời quê hương, và đến đảo 
Pulau Bidong của Mã Lai ngày 5 tháng 5 năm 1981.  

Sau những ngày ở Trại Tị Nạn trên đảo Pulau Bidong của Mã Lai, ngày 21 
tháng 10 năm 1981 gia đình Ông Bà đã đến Trung Tâm Tiếp Cư ở làng 
Courtepin thuộc tiểu bang Fribourg-Thụy Sĩ, để học tiếng Pháp. 

Đoàn tụ gia đình lần thứ 2, từ trái sang phải: Gia đình chúng tôi, Gia đình 
Ông Bà Truyền Đạo Triệu Thái 
Sơn, Bà Quả Phụ Mục Sư 
Triệu Nguơn Hên, em Mỹ Vân, 
và Chị Mỹ Dung. 
 

 

 

Năm 1982: Tháng 2 năm 1982, 
gia đình Ông Bà Truyền Đạo 
Triệu Thái Sơn rời Trung Tâm Tiếp Cư ở làng Courtepin thuộc tiểu bang 
Fribourg, để đến định cư tại thành phố Biel thuộc tiểu bang Bern cho đến 
ngày nay.                           

Ông Bà Truyền Đạo Triệu Thái Sơn thành lập Hội Thánh Tin Lành Việt Nam 
tại Biel, và mượn Phòng Nhóm của Nhà Thờ Tin Lành Paroisse Réformée 
de Saint Paul, Crêt-des-Fleurs 
24, 2503 Biel/Bienne, để tổ 
chức nhóm lại Thờ Phượng 
Chúa và truyền giáo cho đồng 
bào ở Biel và vùng phụ cận. 

Năm 1983: Mục Sư Nguyễn 
Văn Bình tại Paris-Pháp tổ 
chức Lễ Tấn Phong Mục Sư 
cho Truyền Đạo Triệu Thái 
Sơn.  
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Tại Đức đã có Mục Sư Phạm Xuân Bahnar Trung, là con của Mục Sư Phạm 
Xuân Tín, du học tại Đức trước năm 1975 và ở lại Đức.  

Được sự kêu gọi của Chúa, chúng tôi bắt đầu hầu việc Chúa trong công tác 
thăm viếng chứng đạo cho đồng hương Việt Nam đang sinh sống rải rác tại 
Thụy Sĩ.  

Lúc bấy giờ chỉ một số ít tín hữu Tin Lành trong số khoảng 6000 người Việt 
Nam sống rải rác trong 26 tiểu bang của Thụy Sĩ.  

Chúng tôi muốn gửi những Văn phẩm Cơ-đốc và Truyền đạo đơn cho đồng 
bào, nhưng không có địa chỉ của họ.  

Chúng tôi cầu nguyện Chúa để Ngài hướng dẫn. Vài hôm sau, Chúa chỉ cho 
tôi. Trong khi tôi đang làm việc trong hãng, tôi nhìn thấy trong văn phòng có 
những quyển niên giám điện thoại của 26 tiểu bang. Tôi bèn hỏi ông chủ 
hãng cho tôi mượn. Tạ ơn Chúa, ông chủ hãng vui lòng giúp đỡ tôi. Mỗi đêm, 
tôi tìm tên người Việt Nam trong quyển niên giám điện thoại. Người Việt sống 
rải rác khắp lãnh thổ Thụy Sĩ, cho nên chúng tôi đã tra cứu trong những cuốn 
niên giám điện thoại và tìm được khoảng 1500 người có tên họ Việt Nam.  

Từ đó, chúng tôi copy và gửi cho đồng bào tờ báo “Chân Trời Mới” và những 
Truyền đạo đơn, để họ tìm hiểu về Chúa Jêsus và Tình Yêu của Ngài, kèm 
theo một PHIẾU LIÊN LẠC. 

     Chúng tôi kiên trì cầu 
nguyện. Tạ ơn Chúa, dần 
dần chúng tôi nhận được 
những hồi âm từ những 
người đồng hương.  
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Năm 1984: Trong kỳ Hội 
Đồng Ái Hữu Tin Lành Âu 
Châu,               

từ 11 đến 14 tháng 10 năm 
1984 tại Bruxelles-Bỉ, Chúa 
kêu gọi tôi dâng mình làm 
Truyền Đạo Tình Nguyện  (là 
Tín hữu, vừa làm việc sinh 
sống, vừa theo học Thần Học, 
và thăm viếng chứng đạo).  

 

 

     

  Khi đó tôi vừa làm việc trọn thời gian 
ở hãng xưởng, vừa theo học Thần 
Học. Công việc thăm viếng chứng đạo 
khiến chúng tôi có rất ít thời gian cuối 
tuần ở nhà, thậm chí có lần đi thăm tín 
hữu ở vùng xa chúng tôi đi từ sáng 
sớm, và nửa đêm mới về tới nhà. Khi 
các con còn nhỏ, chúng tôi đã luôn 
phải chở chúng theo xe mỗi khi đi 
thăm viếng chứng đạo.  

 

                                                               Thăm viếng chứng đạo tại Fribourg 

     Tới khi các con có thể tự chăm 
sóc nhau, chúng tôi mới dám để con 
ở nhà một mình. Còn nhớ có lần 
chúng tôi đi thăm viếng và trở về nhà 
lúc khuya, nhưng không thể vào nhà 
được, do các con đi ngủ và khóa 
cửa bên trong nhà, gọi điện thoại 
hay gõ cửa không ai trả lời. Sau 
cùng, nhà tôi phải tìm cách trèo cửa 
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sổ nhà bếp để vào nhà, mới biết hai đứa bé trong lúc chờ ba mẹ về đã ngủ 
mê mệt ! Điều chúng tôi cảm thấy vui nhất là các con tôi đều giữ lòng tin kính 
Chúa từ lúc còn thơ ấu. 

Tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi ÂN ĐIỂN LẠ LÙNG của Ngài, Ngài đã dẫn 
dắt và ban ơn từng hồi từng lúc, cho có nhiều người tin nhận Chúa, và các 
Nhóm nhỏ được hình thành …  

Năm 1985: Hội Đồng Mục Sư-Truyền Đạo-Truyền Đạo Tình Nguyện Âu 
Châu, từ 11 đến 13.01.1985 tại Paris-Pháp, gồm có: Ba vị Mục Sư Tin Lành 
Việt Nam đầu tiên tại Âu Châu là Mục Sư Nguyễn Văn Bình tại Pháp, Mục 
Sư Phạm Xuân Bahnar Trung tại Đức, và Mục Sư Triệu Thái Sơn tại Thụy 
Sĩ, cùng một số vị Truyền Đạo, Truyền Giáo, và Truyền Đạo Tình Nguyện tại 
các nước Âu Châu, quyết định thành lập Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Tại 
Âu Châu, để truyền bá Tin Lành cho đồng hương Việt Nam, và thành lập Hội 
Thánh Tin Lành Việt Nam tại các nước Âu Châu.  

 

Hằng năm, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Tại Âu Châu có tổ chức Đại Hội 
Tin Lành Việt Nam Âu Châu để bồi linh cho các tôi con Chúa và truyền giảng 
Tin Lành cho đồng hương Việt Nam tại Âu Châu.  

Đại Hội Tin Lành Việt Nam Âu Châu lần thứ I tổ chức tại Louvain-Bỉ, từ 12 
đến 17.08.1985. 

Hội Thánh và gia đình chúng tôi được tham dự và thông công với các tôi con 
Chúa tại Âu Châu thật phước hạnh. 
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Năm 1986: Đại Hội Tin Lành Việt Nam Âu Châu lần thứ II tổ chức tại 
Wuppertal-Đức, từ 28.07.1986 đến 02.08.1986. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Năm 1987: 
Hội Đồng 
Tin Lành 
Việt Nam Âu 
Châu lần 
thứ III tại 
Bruxelles-Bỉ. 
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Mục Sư Giáo Sĩ Thomas Stebbins và gia đình chúng tôi 

 

Năm 1988: Trong kỳ Đại Hội Tin Lành Việt Nam Âu Châu lần thứ IV tại Hòa 
Lan, tôi được bổ chức Truyền Đạo cùng với các vị khác tại Âu Châu, và được 
Chúa sai phái đến vùng Tây-Nam Thụy Sĩ gồm các thành phố Lausanne, 
Fribourg và Genève, để truyền giáo và gây dựng các Nhóm tín hữu.  
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 Thành Lập Hội Thánh Tin Lành Việt Nam Tại Lausanne 
 

Tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi ÂN ĐIỂN LẠ LÙNG của Ngài, Ngài đã dẫn dắt và 
ban ơn cho các tín hữu hiệp cùng chúng tôi thành lập Hội Thánh Tin Lành 
Việt Nam tại Lausanne, để truyền bá Tin Lành cho đồng hương Việt Nam 
tại Lausanne và vùng phụ cận.  

Các tín hữu đầu tiên gồm có: gia đình Anh Chị Hồ Hữu Nam, Anh Trần Công 
Phùng, gia đình Anh Chị Huỳnh Xuân Phương, Anh Trần Nguyễn Ninh, Anh 
Nguyễn Hữu Trí, và Anh Nguyễn Công Trung.  

Buổi nhóm Thờ Phượng Chúa đầu tiên tại Lausanne vào ngày Thứ bảy 
03-12-1988, tại Phòng Nhóm của Nhà Thờ Tin Lành Paroisse Réformée de 
St-Jacques, Avenue du Léman 26, 1005 Lausanne.  

Thành phố Lausanne cách Biel khoảng 110 km. 

 

Lễ Bồi Linh & 
Truyền Giảng tại 

Lausanne                                             
Chúa Nhật 
07.05.1989                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

Tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi sự thương xót của Ngài, Ngài đã đưa dẫn 
nhiều đồng hương đến với Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Lausanne, để 
tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài, từ ngày thành lập Hội Thánh cho đến ngày 
nay. 

Từ năm 1990 đến năm 1993, Chúa đã lần lượt đưa một số đồng bào Việt 
Nam từ các Trại Tị Nạn ở Hồng-Kông, Phi-luật-tân, và Mã-Lai đến các Trung 
Tâm Tiếp Cư của Thụy Sĩ ở Gersau (SZ), Neuenegg (BE), và Morlon (FR). 
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Thăm viếng Trung Tâm Tiếp Cư Gersau SZ - Thứ bảy 09.01.1993 

 

Chúa có ban ơn cho chúng tôi đến thăm viếng các Trung Tâm Tiếp Cư 
ở Gersau (SZ), Neuenegg (BE), và Morlon (FR), phát sách chứng đạo, và 
chiếu phim Cuộc Đời Chúa Cứu Thế.  

Tạ ơn Chúa, Ngài đã cảm động một số đồng bào, khiến họ mở lòng tiếp nhận 
Jêsus-Christ làm Cứu Chúa của linh hồn mình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thăm viếng Trung Tâm Tiếp Cư Neuenegg BE                                        
Thứ hai 08.02.1993 
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Thăm viếng Trung Tâm 
Tiếp Cư Morlon FR                               
Thứ bảy 08.01.1994 

 

 

 

 

 

 

Chúa cũng đồng hành với chúng tôi trong những chuyến thăm viếng 
chứng đạo cho đồng bào.  

Cảm tạ ơn Chúa, Ngài cho một số đồng bào mở lòng tiếp nhận Jêsus-Christ 
làm Cứu Chúa của linh hồn mình.  

Hằng năm, Chúa cho chúng tôi có nhiều cơ hội lái xe đi thăm viếng chứng 
đạo từ tiểu bang nầy đến tiểu bang khác, từ thành phố nầy đến thành phố 
khác, từ làng nầy đến làng khác, để tìm đến những đồng hương Việt Nam 
đang sinh sống rải rác khắp 26 tiểu bang của Thụy Sĩ, và nói về Chúa Jêsus 
cho họ.  

Những lúc dừng xe dọc đường xa để nghỉ mệt chốc lát cho khỏe rồi tiếp tục 
lên đường, chúng tôi không khỏi liên tưởng đến hình ảnh của Chúa Jêsus 
yêu dấu: Ngài “đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng 
tin-lành nước Đức Chúa Trời, và chữa 
lành các thứ tật-bịnh” (Ma-thi-ơ 9:35).  

Lúc bấy giờ, Ngài không đi xe, nhưng 
Ngài đi bộ, đi thuyền, thật vất vả và mệt 
nhọc vô cùng !  

Ngài đi bộ, đi thuyền khắp các thành, các 
làng để tìm và cứu vớt những con chiên 
lạc mất !  

Ôi ! Cao đẹp thay tình yêu cứu chuộc của 
Chúa Jêsus, đáng cho chúng tôi chiêm 
ngưỡng và ca tụng biết bao ! 

Tạ ơn Chúa, trong những chuyến thăm 
viếng chứng đạo, Chúa có đồng hành và 
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thêm sức cho chúng tôi vượt 
qua những ngọn đèo cao đáng 
nhớ ở tiểu bang Graubünden 
miền Nam Thụy Sĩ. 

Chúa cũng đưa một số tín hữu 
từ Việt Nam và các Trại Tị Nạn 
đến Lausanne, để gia nhập vào 
Hội Thánh.  

 

Và bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời, từ đó cho đến ngày nay, “mỗi ngày 
Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào Hội Thánh” (Công vụ 2:47), và Ngài 
sử dụng các Anh Chị Em tín hữu cách đặc biệt để góp phần gây dựng và 
phát triển Hội Thánh.  

 

 

 

 

 

 

Lễ Báp-Têm tại Lausanne - 
Chúa Nhật 31.10.1993 

 

 

 

 

Lễ Báp-Têm tại 
Lausanne  

Chúa Nhật 
18.09.1994 
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Trại Phục Sinh 
tại Montricher VD 

Chúa Nhật 
31.03.2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lễ Báp-Têm tại 
Lausanne 

 Chúa Nhật 
05.05.2002 

 

 

 

 

 

Trại Ngũ Tuần 
tại Montricher 

VD  

Chúa Nhật 
19.05.2002 
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Thông Công Phụ Nữ tại 
Lausanne  

Chúa Nhật 20.10.2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lễ Giáng Sinh tại 
Lausanne  

Chúa Nhật 06.12.2015 

 

 

 

 

Lễ Giáng Sinh tại Lausanne - Chúa Nhật 04.12.2016 
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Trại Phục Sinh tại Charmey FR - Chúa Nhật 21.04.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trại Ngũ Tuần tại Les Rasses VD - Chúa Nhật 09.06.2019 

 

…………………………. 

*** Như đã cho biết từ trước, chúng tôi giới thiệu nội dung quyển hồi ký cho đến khi 
việc in ấn được hoàn thành. Hiện nay, Mục sư đã in xong quyển sách mẫu đầu tiên.  

Vì thế, chúng tôi sẽ ngưng đăng bài của sách Hồi Ký. 

Quý vị có thể đăng ký với Mục sư quản nhiệm Ngô Bá Tạo để nhận sách miễn phí. 

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị trong thời gian qua. 
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Góc thiếu nhi 

Các bạn nhỏ muốn cám ơn Chúa điều gì sau kì nghỉ hè năm nay, hãy viết xuống 

và dâng lời cầu nguyện tạ ơn Chúa nhé….!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con cám ơn Chúa vì: 

1 

2 

3 

4 

5 
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ĐỐ KINH THÁNH SỐ 81 
Câu 1: 2 điểm/Điền từ vào chỗ trống 

Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê –hô –va 

Chớ quên ………………của Ngài 

Ấy là Ngài …………….các tội ác ngươi, …………….mọi bệnh tật ngươi 

….………….mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát. 

Lấy………………………………………………làm mão triều đội cho ngươi. 

Câu 2:1 điểm/ Tìm địa chỉ câu Kinh Thánh sau: 

“Ta là đầu tiên và cuối cùng 

Ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác.” 

Câu 3: 2 điểm/ Hãy cho biết Chúa đang hỏi ai trong câu Kinh Thánh sau? 

“Khi ta đặt nền trái đất, thì ngươi ở đâu?” 

Câu 4: 2 điểm/ Hãy cho biết vị tiên tri được nhắc đến câu Kinh Thánh sau là ai? 

“….Trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi; trước khi ngươi 
sanh ra, ta biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước.” 

Câu 5: 1 điểm/ Tìm địa chỉ câu Kinh Thánh sau: 

Nầy, ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt, có sự gì khó quá cho ta 
chăng? 

Câu 6: 2 điểm 

Hãy cho một câu Kinh Thánh bày tỏ tình yêu và ân sủng của Đức Chúa Trời 
dành cho chúng ta qua Đức Chúa Giê-xu. (Tùy ý bạn đọc) 

THỜI HẠN : 20.10.2021 

Liên Nguyễn 
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Đáp án đố Kinh Thánh báo SM số 80: 

Câu 1: Lời dạy của Đa-vít dành cho Sa-lô-môn/ I Sử ký 28: 9 
Câu 2: ngồi trong nhà, đi ngoài đường, nằm, chỗi dậy, cột nhà, cửa ngươi. 
             Phục truyền 6: 4-9 
Câu 3: Dựng 12 hòn đá lấy từ dưới sông Giô-đanh tại Ghinh-ganh. Giô-suê 4 
Mục đích: nhắc lại cho con cháu nhớ về công việc kì diệu Chúa đã làm  cho Y-
sơ-ra-ên: Chúa đã rẽ nước sông Giô-đanh cho họ đi qua trên đất khô. 
Câu 4: Ti-mô-thê/ I Ti-mô-thê 1: 5 
Câu 5: Mạc-đô-chê/ sách Ê-xơ-tê  
Câu 6: Hê-li/ I Samuel 2 
Câu 7: Giép-thê / sách Các quan xét 11 
Câu 8: Mẹ của Môi-se. Xuất Ê-díp-tô ký 2 
Câu 9: Y-sác và Rê-bê-ca/ Sáng thế ký 27 
Câu 10: Na-ô-mi/  sách Ru-tơ 

 
 

Kết quả trả lời đố Kinh Thánh số 80:  

 Tân Nguyên, Chị Bảy, cô Kim Trang, cô Mỹ Dung: 20 điểm 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Liên Lạc:                       Nhóm Sức Mới - Tel: 079 609 62 59 

                                E-mail: sucmoi@ymail.com 

                                www.facebook.com/sucmoi 
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Địa điểm thờ phượng Chúa hằng tháng tại từng khu vực : 
Lausanne : Paroisse réformée de St. Jacques, Avenue du Léman 26, 1005 Lausanne. 
Genève    : Paroisse protestante Servette-Vieusseux, Avenue Wendt 55, 1203 Genève. 
Aarau       : Gemeinschaftszentrum Telli, Girixweg 12, 5004 Aarau. 
St. Gallen:  Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Tablat, Lettenstr. 16,  
9008  St. Gallen. 
Lưu ý : ngày và giờ thờ phượng Chúa xin liên lạc với Mục sư: 
Địa chỉ: Mục sư Ngô Bá Tạo, Chemin de la Scierie 45F, 2504 Biel/Bienne.  
Tel. 032 365 33 36                                     Natel: 079-673 44 28      
E-mail: ngobatao@hotmail.com                Trang web: nguon-song.com 


