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Sau khi Đức Chúa Giê-xu sống lại từ kẻ chết, 
Ngài đã hiện ra nhiều lần nhiều cách cho nhiều 
người xem thấy. Đầu tiên, Ngài đã hiện ra cho Ma-
ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác, khi họ đến thăm mộ 
(Ma-thi-ơ 28; Mác 16; Lu-ca 24; Giăng 20 ). Sau 
đó, Ngài đã hiện ra một cách đặc biệt cho các môn 
đồ khi Thô-ma có mặt ( Giăng 20 ). Ngài cũng hiện 
ra với hơn 500 anh em cùng một lúc ( I Cô-rinh-tô 
15:6 ). Rồi Ngài cũng hiện ra với các môn đồ Ngài 
nơi gần biển Ti-bê-ri-át ( Giăng 21 ). 

Đó là những chứng cớ mà Kinh Thánh ký thuật 
lại. Nhưng ngày hôm nay, nếu có ai hỏi chúng ta 
“Chứng cớ Chúa Giê-xu sống lại ở đâu ?” Chúng ta sẽ trả lời như thế nào? 

Lời của bài Thánh ca “Chúa Sống” cho chúng ta một câu trả lời như vậy, 
“Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào, Rằng Chúa sống trong lòng nầy !” 
Đây là bài Thánh ca mà dường như Lễ Kỷ niệm Chúa Giê-xu phục sinh năm 
nào chúng ta cũng hát. Nhưng có bao giờ trong chúng ta tự hỏi “Chúa sống trong 
lòng nầy” có nghĩa là gì không? Có thể nói trong tất cả các chứng cớ Chúa phục 
sinh thì đây là chứng cớ sống động và thực tế nhất. 

Sau khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh, các môn đồ đã trốn biệt trong các phòng 
khóa chặt cửa, sợ sẽ đến lượt mình bị lôi đi xử tử. Nhưng có sự thay đổi khác 
thường: Họ đang là những người sợ hãi bỗng chốc trở thành những người rao 
giảng Phúc Âm đầy can đảm. Bản chất con người không thể thay đổi mau chóng 
như vậy nếu không có một sự tác động lớn nào đó. Sự ảnh hưởng đó đến từ việc 
họ được nhìn thấy Thầy mình sống lại từ cõi chết một cách mặt đối mặt. 
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Ông Phi-e-rơ, sau khi Chúa Giê-xu bị bắt, đã hoang mang, lo sợ, giận dữ, 
và chối Chúa ba lần khi người ta nhận ra ông đã từng ở với Ngài. Khi Chúa bị 
treo trên thập tự giá, không ai thấy bóng dáng Phi-e-rơ ở đâu. Người được mệnh 
danh là “Hòn Đá” đã trở nên yếu mềm. Nhưng trong Công Vụ Các Sứ Đồ 2:32, 
chúng ta thấy lời giảng hùng hồn của ông: “Đức Chúa Giê-xu nầy, Đức Chúa 
Trời đã khiến sống lại, và chúng ta thảy đều làm chứng về sự đó.” Ở đây chúng 
ta bắt gặp một Phi-e-rơ can đảm, tự tin và sẵn sàng rao truyền về Chúa cho mọi 
người tại Giê-ru-sa-lem, bất chấp mọi nguy hiểm có thể xảy đến với mình. Phi-
e-rơ đã được biến đổi bởi quyền năng Chúa phục sinh và sự hiện diện của Đức 
Thánh Linh trong đời sống. Cuộc đời Phi-e-rơ và các môn đồ biến đổi là bằng 
chứng sống động Đức Chúa Giê-xu thật đã sống lại. 

 

Trong xã hội ngày nay, Cơ Đốc giáo không chỉ hấp dẫn người khác bằng 
cuộc đời và lời dạy của Đức Chúa Giê-xu. Sức thuyết phục của Cơ Đốc giáo 
không chỉ nằm ở sự chết và phục sinh của Chúa. Ảnh hưởng của Cơ Đốc giáo 
còn được nhấn mạnh ở sự biến đổi đời sống của những người tiếp nhận Chúa 
Giê-xu phục sinh làm chủ đời sống mình. “Chúa sống” thể hiện qua đời sống 
được biến đổi của Cơ Đốc nhân. 

Trong mùa Lễ Kỷ niệm Chúa Chịu Thương khó & Mừng Chúa Phục sinh 
năm nay, mỗi chúng ta hãy xét lại: Chúa có đang thật sống trong lòng chúng ta 
không? Cầu xin Chúa giúp mỗi chúng ta bày tỏ Chúa Sống không chỉ bằng lời 
giảng nhưng cũng bằng cuộc đời biến đổi của chính mình. Mỗi chúng ta phải là 
chứng nhân của Chúa phục sinh vì đã kinh nghiệm Chúa một cách cá nhân. 

 

Nguyện mỗi Cơ Đốc nhân có thể nói một cách xác quyết và mạnh mẽ rằng, 
“Nếu hỏi chứng cớ Chúa sống đâu nào? Rằng Chúa sống trong lòng này!” 

 

Lê-vi (httlvn.org) 
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Mùa Chay 
 

Khoảng thời gian 40 ngày kể từ ngày thứ Tư Lễ Tro cho đến Chúa Nhật 
Phục Sinh được gọi là Mùa Chay. Đây là khoảng thời gian chúng ta đặc biệt 
hướng về Chúa Cứu Thế và suy niệm về những nỗi thương khó Ngài đã gánh 
chịu vì nhân loại. Nếu để ý quý vị sẽ thấy rằng những người tin Chúa nhấn mạnh 
và nhắc đến cái chết của Chúa Giê-xu rất nhiều. Tại sao vậy ? Có thể nói sự chết 
của Chúa Giê-xu là trọng tâm của Phúc Âm. Sứ đồ Phao-lô ngày xưa đã nói: 

Tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết điều gì khác ngoài Chúa 
Cứu Thế Giê-xu và Chúa Cứu Thế Giê-xu bị đóng đinh trên cây thập tự (Thư I 
Cô-rinh-tô 2:2) 

Tại sao cái chết của Chúa Giê-xu trên cây thập tự lại quan trọng như vậy? 
Để có thể hiểu được vấn đề, chúng ta phải hiểu rõ toàn bộ chương trình cứu rỗi 
của Thiên Chúa dành cho nhân loại. 

Nói đến chương trình cứu rỗi cũng có nghĩa là chúng ta mặc nhiên công 
nhận nhu cầu cứu rỗi, hay nói khác đi con người chúng ta cần được cứu rỗi, cần 
được giải thoát. Nói đến cứu rỗi hay giải thoát hàm ý được cứu hay được giải 
thoát khỏi một điều gì đó. Một người chết đuối được người khác cứu sống, chúng 
ta nói người đó được cứu khỏi nước. Một đất nước bị người nước khác đến 
chiếm đóng rồi có người đứng lên đánh đuổi ngoại nhân, chúng ta nói đất nước 
đó được cứu khỏi nạn ngoại xâm. Một bác sĩ có thể cứu bệnh nhân thoát chết, 
một tay hào hiệp có thể cứu người khỏi cảnh nợ nần túng quẫn… Nói tóm lại, 
được cứu là được cứu ra khỏi một hoàn cảnh đặc biệt nào đó. 

Chúa Giê-xu đã chịu chết để cứu con người là cứu con người ra khỏi tội. 
Tội là gốc rễ của vấn đề. Vì tội mà con người bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời 
và vì bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời mà con người sống trong đau khổ. Chỉ 
khi nào con người được liên kết trở lại với Đức Chúa Trời, vấn đề của con người 
mới được giải quyết. Con người tội lỗi, Đức Chúa Trời thánh khiết, vì vậy không 
thể liên kết với nhau được. Do đó Đức Chúa Trời phải có giải pháp để giải quyết 
vấn đề cho con người. Giải pháp đó là Chúa Cứu Thế Giê-xu phải giáng trần 
làm người, mang tội lỗi của con người, chịu chết thế cho con người. Cái chết 
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của Chúa Giê-xu vì vậy là điều thiết yếu vô cùng để giải thoát con người khỏi 
vòng tội lỗi. Nói đúng hơn, cái chết của Chúa Giê-xu là phương cách duy nhất 
để giải quyết vấn đề của con người và đó là Phúc Âm, đó là tin mừng cứu rỗi. 

 

Sứ đồ Phao-lô đã tóm tắt thông điệp Phúc Âm bằng một lời ngắn gọn như 
sau: 

Chúa Cứu Thế Giê-xu đã đến trần gian để cứu vớt kẻ có tội, đó là lời chắc 
chắn đáng đem lòng tin trọn vẹn mà tiếp nhận (Thư I Ti-mô-thê 1:15) 

Chính vì vậy mà chúng tôi rao truyền thông điệp Phúc Âm của Chúa Cứu 
Thế để mọi người biết mà tiếp nhận. Thông điệp đó là Chúa Giê-xu đã giáng 
trần chịu chết vì tội của nhân loại. Chính vì vậy mà chẳng những mỗi năm vào 
Mùa Chay mà mỗi ngày trong đời sống chúng tôi muốn rao báo tin mừng cứu 
rỗi của Chúa Cứu Thế cho mọi người đều biết để tiếp nhận và được giải thoát. 

Bạn có thấy rằng con người chúng ta đang làm nô lệ cho tội lỗi không? Ta 
thường làm những điều xấu mình không muốn và những điều tốt ta muốn làm 
ta không làm nổi. Đây cũng là kinh nghiệm của Sứ đồ Phao-lô ngày xưa khi ông 
kêu lên rằng: “Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể đưa tôi đến 
chỗ chết nầy?” Sứ đồ Phao-lô cũng như con người mọi thời đại đều phải vật lộn 
tranh đấu với tội lỗi và thấy rằng mình không thể thắng hơn được cho đến khi 
nào mình nhờ đến một sức mạnh lớn hơn mình. Sức mạnh đó là sức mạnh của 
Chúa Giê-xu, sức mạnh đến từ sự chết của Ngài. 

Tại sao sức mạnh lại đến từ sự chết? Sức mạnh đến từ sự chết bởi vì chết là 
hình phạt hay bản án con người phải nhận khi phạm tội. Chúa Giê-xu đã lãnh 
hình phạt thế cho chúng ta, chúng ta không còn chết nữa nhưng mang lấy sự 
sống của Chúa Cứu Thế. 

Có hai điều khác nữa chúng ta cần phải biết để hiểu được vấn đề nầy dễ 
dàng hơn. Hai điều đó là: (1) Chết nghĩa là gì? (2) Sự khác biệt giữa sự chết thể 
xác và sự chết tâm linh. 

Theo ý Bạn, chết nghĩa là gì? Mỗi lần dự một đám tang hay trong gia đình 
có người chết, nỗi hãi hùng lớn nhất là gì? Nỗi hãi hùng lớn nhất chính là sự 
phân cách giữa người ra đi và người ở lại. Khi một người nằm xuống, vẫn thân 
xác đó, vẫn khuôn mặt đó, vẫn y phục đó nhưng ta thấy xa cách làm sao. Giữa 
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ta và người đó là hai thế giới khác biệt. Thưa quý vị, khi Thánh Kinh nói đến sự 
chết cũng nói đến sự phân cách tương tự. Đối với Đức Chúa Trời, chết có nghĩa 
là bị phân cách với Ngài, và đó là sự chết tâm linh. Sự chết thể xác là chúng ta 
nhắm mắt tắt hơi, không còn sự sống trong thân xác, hồn lìa khỏi xác. Còn sự 
chết tâm linh là bị phân cách khỏi nguồn sống là Thiên Chúa. Chính vì bị ngăn 
cách khỏi nguồn sống mà đời sống chúng ta trở nên đau khổ, bất hạnh. Như một 
cành cây lìa gốc, ta không còn nhận được sự sống của Thiên Chúa và do đó đời 
sống trở nên khô khan, vô nghĩa. 

Thiên Chúa biết tình trạng chết mất của nhân loại như vậy cho nên Ngài đã 
thiết lập phương cách để giải thoát và cứu rỗi nhân loại. Phương cách đó là để 
cho Chúa Giê-xu mang hình phạt và chịu chết thế cho chúng ta. Tại sao Thiên 
Chúa phải sai Chúa Giê-xu giáng trần chịu chết để cứu rỗi nhân loại như vậy 
làm gì cho phiền phức? Nếu Chúa là Đấng quyền năng tại sao Chúa không từ 
trời đưa tay ra cứu rỗi nhân loại có phải là khỏe hơn không? Theo suy luận của 
con người chúng ta thấy như phiền phức thật, nhưng chúng ta phải đặt mình 
trong chỗ của Thiên Chúa mới thấy rõ vấn đề. Chúng ta phải biết rằng Thiên 
Chúa là Đấng yêu thương muốn giải thoát và cứu rỗi nhân loại, nhưng đồng thời 
Ngài cũng là Đức Chúa Trời thánh khiết, không thể dung dưỡng tội lỗi. Đức 
Chúa Trời giống như lửa. Lửa sưởi ấm, giúp ta nấu nướng nhưng lửa cũng thiêu 
đốt, cho tay vào lửa thì bị phỏng. Đức Chúa Trời không thể đi ngược lại bản 
tính thánh khiết của Ngài. Nếu lửa không thiêu đốt thì lửa không còn là lửa nữa. 
Tuy nhiên đồng thời với bản tính thánh khiết đó, Thiên Chúa cũng là Đấng yêu 
thương. Vì thánh khiết Chúa phải hình phạt tội lỗi nhưng vì lòng yêu thương, 
Chúa muốn giải thoát chúng ta khỏi chốn trầm luân. Làm thế nào để dung hòa 
hay giải quyết được vấn đề? Giải pháp của Đức Chúa Trời vì vậy là: tội thì phải 
phạt cho đúng với công lý nhưng Chúa đã nhận hình phạt thế cho chúng ta cho 
đúng với tình thương. 

Chính vì vậy mà Chúa Giê-xu đã giáng trần mang thân xác con người, chịu 
hình phạt thế cho con người để con người có thể được tương giao với Đức Chúa 
Trời trở lại, mối quan hệ được nối kết, sự sống được nối liền, chúng ta có sự 
sống của Chúa và đời sống có ý nghĩa. 

Bây giờ Bạn đã thấy được tại sao cái chết của Chúa Giê-xu lại quan trọng 
và chúng tôi thường nhắc đến cái chết của Ngài rồi phải không? Thánh Kinh 
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dạy: “Không đổ máu cũng sẽ không có tha thứ.” Máu đây là máu của Chúa Giê-
xu phải đổ ra vì tội của chúng ta. Nhờ cái chết thay thế của Chúa, chúng ta mới 
nhận được ơn tha thứ của Đức Chúa Trời. Hãy nhớ Đức Chúa Trời chí công 
phải hình phạt tội lỗi nhưng cũng là Đức Chúa Trời chí nhân muốn cứu rỗi con 
người. Thiên Chúa đã làm tất cả để cứu chúng ta nhưng chúng ta cũng phải làm 
phần của mình, đó là giang tay ra tiếp nhận món quà cứu rỗi của Thiên Chúa. 
Lời Chúa dạy: 

Ai nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con Thiên Chúa là ban cho những 
người tin Danh Ngài (Phúc Âm Giăng 1:12) 

Chúng ta là con Thiên Chúa vì đã được Ngài tạo dựng nhưng vì xa lìa Thiên 
Chúa, quay lưng lại với Ngài, không tôn thờ Ngài nên quyền làm con của chúng 
ta đã mất. Chỉ khi nào chúng ta ăn năn tội, quay trở lại với Chúa chúng ta mới 
nhận lại được quyền làm con và tận hưởng ân phúc Ngài dành cho chúng ta. 

Từ nay đến lễ Phục Sinh quý vị sẽ nghe chúng tôi nhắc mãi về sự chết của 
Chúa Giê-xu. Chúng tôi nhắc mãi vì sự chết của Chúa là vì Bạn và vì tôi. Chúa 
đã chết để chúng ta được sống. Chúa đã chết để chuộc tội cho chúng ta, chết 
thay cho chúng ta. 

Đối với Đức Chúa Trời, Ngài đang dành thì giờ cho chúng ta quay trở lại 
với Ngài. Ước mong Bạn nghe được tiếng mời gọi của Chúa, quay trở lại với 
Chúa, đặt lòng tin nơi Ngài để tìm thấy ý nghĩa cho đời sống, để cái chết của 
Chúa không trở nên vô ích. Chúa phán: 

Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các con được 
an nghỉ (Phúc Âm Ma-thi-ơ 11:28) 

Mời Bạn quay trở lại với Chúa hôm nay để kinh nghiệm ơn tha thứ và cứu 
rỗi của Ngài.  

Mục sư Nguyễn Thỉ 
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành 
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Đây là một câu chuyện có thật trong lịch sử. Tại một trường trung học ở 
Mỹ, có một lớp học nọ với 26 em học sinh cá biệt. Những em học sinh trong lớp 
học này đều có tiểu sử không mấy hay ho : em từng tiêm chích ma túy, em từng 
vào trại cải tạo, thậm chí có một học sinh nữ mà trong một năm đã phá thai tới 
3 lần. 

Gia đình đều chán nản và đã buông bỏ chúng, các thầy cô giáo trong trường 
thậm chí cũng coi chúng là đồ bỏ đi. Tưởng chừng cuộc sống đã hết hi vọng thì 
một ngày kia, Phila, một cô giáo mới về trường đã tình nguyện làm chủ nhiệm 
của những đứa trẻ hư hỏng này. 

Khác với suy đoán của bọn trẻ, trong ngày đầu tiên nhận lớp, Phila đã không 
hề quát nạt hay ra oai với chúng. Trong chiếc đầm lụa màu xanh nhạt, mái tóc 
màu nâu hạt dẻ búi cao, Phila bước nhẹ lên bục giảng. Cô dịu dàng nhìn xuống 
lũ trẻ một lượt rồi cất tiếng với vẻ trầm ngâm : 

“Cô sẽ kể cho các em nghe về quá khứ của 3 người đàn ông khác nhau: 

Người thứ nhất đã từng có những vụ bê bối về chính trị, rất tin vào y thuật 
của thầy cúng, ông ta từng có tới 2 tình nhân, hút thuốc nhiều và uống 8-10 ly 
rượu mạnh mỗi ngày. 

Người thứ hai đã 2 lần bị đuổi việc, hôm nào cũng ngủ tới trưa mới dậy và 
tối nào cũng uống 1 lít rượu brandy. Ông ta từng hít thuốc phiện khi còn là sinh 
viên… 

Người thứ ba là anh hùng chiến tranh của một đất nước. Ông ta ăn chay 
trường, không bao giờ hút thuốc và thỉnh thoảng mới uống rượu, có uống bia 
nhưng uống không nhiều. Thời thanh niên chưa từng làm gì phạm pháp và chưa 
từng có một vụ bê bối tình ái nào. 



10 
 

Cô hỏi cả lớp, trong 3 người, ai sau này sẽ có cống hiến nhiều nhất cho nhân 
loại ?” 

Những đứa trẻ đồng thanh chọn người thứ ba sau khi nghe xong câu chuyện, 
nhưng câu trả lời của Phila đã khiến lũ trẻ chết lặng. 

“Các em thân mến ! Cô biết chắc là các em sẽ chọn người thứ 3 và cho rằng 
chỉ ông ta mới có thể cống hiến được nhiều cho nhân loại. Nhưng các em đã sai 
rồi đấy. Ba người này đều là những nhân vật nổi tiếng trong thế chiến thứ 2. 

Người thứ nhất là Franklin Roosevelt, tuy tàn tật nhưng ý chí kiên cường. 
Ông ta đã đảm nhận chức vụ Tổng thống Mỹ trong bốn nhiệm kỳ liên tiếp. 

Người thứ hai là Winston Churchill, vị Thủ tướng nổi tiếng và tài ba nhất 
trong lịch sử nước Anh. 

Còn người thứ ba là Adolf Hitler, con ác quỷ phát xít Đức đã cướp đi sinh 
mạng của hàng chục triệu người dân vô tội”. 

Người thứ nhất – Roosevelt, người thứ 2 – Churchill, và người thứ 3 là 
Adolf Hitler, thật không thể ngờ… 

Những đứa trẻ như ngây người trước câu trả lời của Phila và dường như 
không thể tin nổi vào những gì chúng vừa nghe thấy. 

“Các em có biết không, những điều mà cô vừa nói là quá khứ của họ, còn 
sự nghiệp sau này của họ, là những việc mà họ đã làm sau khi đã thoát ra khỏi 
cái quá khứ đó. Các em ạ, cuộc sống của các em chỉ mới bắt đầu. Vinh quang 
và tủi nhục trong quá khứ chỉ đại diện cho quá khứ, còn cái thực sự đại diện cho 
cuộc đời một con người chính là những việc làm ở hiện tại và tương lai. Hãy 
bước ra từ bóng tối của quá khứ, bắt đầu làm lại từ hôm nay, cố gắng làm những 
việc mà các em muốn làm, và cô tin các em sẽ trở thành những người xuất 
chúng…” – Phila vừa nói vừa nhìn chúng với ánh mắt đầy hi vọng. 

Và bạn biết không, sau này khi trưởng thành, rất nhiều học sinh trong số họ 
đã trở thành những người thành đạt trong cuộc sống. Có người trở thành bác sĩ 
tâm lý, có người trở thành quan tòa, có người lại trở thành nhà du hành vũ trụ. 
Và trong số đó phải kể đến Robert Harrison, cậu học sinh thấp nhất và quậy phá 
nhất lớp, nay đã trở thành Robert Harrison – Giám đốc tài chính phố Wall. 
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Ý nghĩa của câu chuyện ở đây là bạn hãy đừng bao giờ ngừng hi vọng, 
ngừng yêu thương, ngừng cố gắng bởi hôm qua chỉ là quá khứ, ngày mai là một 
điều bí mật, còn ngày hôm nay là một món quà. 

Và đó là lý sao nó được gọi là “The Present” (hiện tại/món quà). 

Trong cuộc đời của con người, mỗi ngày đều có thể là một sự bắt đầu mới 
mẻ còn những vinh quang và tủi nhục của ngày hôm qua đều chỉ là dĩ vãng. 

Những việc trong quá khứ nói cho người khác biết bạn đã từng là người như 
thế nào, nhưng chính những việc làm ở hiện tại và tương lai mới nói lên bạn là 
ai. 

Cô giáo trẻ mới về trường chỉ hỏi đúng 1 câu, đám học sinh hư hỏng chết 
lặng… Thế nên : 

Đừng bao giờ hạ thấp giá trị của mình bằng cách so sánh với người khác. 

Đừng bao giờ đặt mục tiêu của mình dựa vào những gì mà người khác cho 
là quan trọng. Chỉ bạn mới biết được những gì tốt nhất đối với chính mình. 

Đừng bao giờ để cuộc sống vuột khỏi tầm tay bằng cách sống khép mình 
vào trong quá khứ, hay uốn mình vào trong tương lai. Hãy sống cho hiện tại, lúc 
này và ở đây. 

Hãy hướng về phía mặt trời và bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy bóng tối. 

Và cuối cùng, hãy nhớ rằng, dù người khác có nói với bạn điều gì đi nữa, 
hãy tin rằng cuộc sống này là kỳ diệu và đẹp đẽ. 

(Sưu tầm) 

hoithanhvuonnhoaz.com 
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Cho và Nhận 
 

Một hôm, một sinh viên trẻ có dịp đi dạo với giáo sư của mình. Vị giáo sư 
này vẫn thường được các sinh viên gọi thân mật bằng tên "người bạn của sinh 
viên" vì sự thân thiện và tốt bụng của ông đối với học sinh.  

Trên đường đi, hai người bắt gặp một đôi giày cũ nằm giữa đường. Họ cho 
rằng đó là đôi giày của một nông dân nghèo làm việc ở một cánh đồng gần bên, 
có lẽ ông ta đang chuẩn bị kết thúc ngày làm việc của mình.  

Anh sinh viên quay sang nói với vị giáo sư: "Chúng ta hãy thử trêu chọc 
người nông dân xem sao. Em sẽ giấu giày của ông ta rồi thầy và em cùng trốn 
vào sau những bụi cây kia để xem thái độ ông ta ra sao khi không tìm thấy đôi 
giày."  

 

 
 
         Vị giáo sư ngăn lại : "Này, anh bạn trẻ, chúng ta đừng bao giờ đem những 
người nghèo ra để trêu chọc mua vui cho bản thân. Nhưng em là một sinh viên 
khá giả, em có thể tìm cho mình một niềm vui lớn hơn nhiều nhờ vào người 
nông dân này đấy. Em hãv đặt một đồng tiền vào mỗi chiếc giày của ông ta và 
chờ xem phản ứng ông ta ra sao."  

Người sinh viên làm như lời vị giáo sư chỉ dẫn, sau đó cả hai cùng trốn vào 
sau bụi cây gần đó. 

Chẳng mấy chốc người nông dân đã xong việc và băng qua cánh đồng đến 
nơi đặt giày và áo khoác của mình. Người nông dân vừa mặc áo khoác vừa xỏ 
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chân vào một chiếc giày thì cảm thấy có vật gì cứng cứng bên trong, ông ta cúi 
xuống xem đó là vật gì và tìm thấy một đồng tiền. Sự kinh ngạc bàng hoàng 
hiện rõ trên gương mặt ông. Ông ta chăm chú nhìn đồng tiền, lật hai mặt đồng 
tiền qua lại và ngắm nhìn thật kỹ. Rồi ông nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng 
thấy ai. Lúc bấy giờ ông bỏ đồng tiền vào túi, và tiếp tục xỏ chân vào chiếc giày 
còn lại. Sự ngạc nhiên của ông dường như được nhân lên gấp bội, khi ông tìm 
thấy đồng tiền thứ hai bên trong chiếc giày. Với cảm xúc tràn ngập trong lòng, 
người nông dân quì xuống, ngước mặt lên trời và đọc to lời cảm tạ chân thành 
của mình. Ông bày tỏ sự cảm tạ đối với bàn tay vô hình nhưng hào phóng đã 
đem lại một mòn quà đúng lúc cứu giúp gia đình ông khỏi cảnh túng quẫn người 
vợ bệnh tật không ai chăm sóc và đàn con đang thiếu ăn. 

Anh sinh viên lặng người đi vì xúc động. Vị giáo sư lên tiếng : "Bây giờ em 
có cảm thấy vui hơn lúc trước nếu như em đem ông ta ra làm trò đùa không?" 
Người thanh niên trả lời : "Giáo sư đã dạy cho em một bài học mà em sẽ không 
bao giờ quên. Đến bây giờ em mới hiểu được ý nghĩa thật sự của câu nói mà 
trước đây em không hiểu : "Cho đi là hạnh phúc hơn nhận về". 

 

 Hãy Cám Ơn Chúa Đã Cho Ta Cuộc Sống 

(Sưu tầm) 
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Tại Sao Chúa Dường Như Im Lặng? 
 

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm, nhưng 
về sau sẽ biết.” (Giăng 13:7). 

Chúa ở đâu và Ngài đang làm gì ? Tôi biết câu hỏi này. Tôi cũng thường 
hỏi như thế khi ở giữa những hoang mang, bối rối. Tôi đã không nhận ra rằng 
Ngài vẫn luôn hành động. Ngay cả khi bạn và tôi không nhìn thấy Ngài, hãy 
cảm biết Ngài. Hãy lắng nghe Ngài. 

Bạn có đang trải qua giai đoạn khó khăn nào không ? Có thể bạn đang đối 
diện với sự thay đổi tâm sinh lý của đứa con tuổi thiếu niên của mình, hay bạn 
đang gặp khủng hoảng trong đời sống hôn nhân ? Hoặc cũng có thể bạn đang 
đối mặt với sự khủng hoảng tài chính ? Dẫu đó là gì, bạn cảm thấy cuộc đời 
mình như cánh đồng băng giá trong một ngày đông lạnh buốt. Nhìn qua cửa sổ, 
bạn chỉ thấy một màu tối đen bên ngoài, một tấm chăn tuyết đang trùm khắp đất. 
Cuộc sống trông thật thê lương, chết chóc, và lạnh lẽo. 

Nhưng chúng ta không nhìn thấy điều đang âm thầm diễn ra bên dưới. Ngay 
dưới tấm chăn tuyết đó, các dưỡng chất vẫn đang ngấm vào đất. Rễ vẫn đang 
đâm sâu, và hạt vẫn đang nảy mầm. Khi Xuân đến, chúng ta mới thấy điều gì 
thật đã diễn ra suốt trong mùa Đông ấy. Chúng ta thấy hoa nở rộ, những chồi 
non xanh mướt chớm lên từ đất, bướm lượn bay và thú đồng ra khỏi nơi trú đông 
của mình. 

Khi bước vào Xuân, chúng ta mới thấy Chúa đã hành động thế nào. Đó là 
lời nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời vẫn âm thầm hành động vì cớ tương lai chúng 
ta. Các mùa trong năm đó nhắc chúng ta rằng Ngài vẫn luôn hành động dẫu tôi 
có hay không có thấy Ngài. Ngài vẫn luôn hành động cho dẫu tôi có cảm giác 
như thế nào. Đức Chúa Trời không thay đổi theo hoàn cảnh - nhưng Ngài là 
Đấng có thể khiến hoàn cảnh được thay đổi. Ngay cả khi không nhìn thấy Chúa, 
chúng ta vẫn được nhắc nhở rằng Ngài là thành tín và chân thật với Lời Ngài 
đã hứa. Đức Chúa Trời luôn hành động ! 
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Đức Chúa Trời vẫn luôn hành động. Ngài chẳng hề thay đổi theo hoàn cảnh. 
Dẫu mọi vật quanh tôi có thay đổi hay không bền vững, thì tôi vẫn cần nhớ rằng 
Chúa luôn thành tín và chân thật. Ngài vẫn luôn hành động. 

 

Học Cách Thấy Điều Không Thể Thấy   

Đức Chúa Trời thường âm thầm hành động để đôi mắt thuộc linh của chúng 
ta được luyện tập. Chúng ta thường có xu hướng tập chú vào điều có thể cảm 
biết bằng mắt, tai, tay, miệng. Bất cứ khi nào đức tin nao núng, tôi đều trở lại 
với Kinh thánh và nhớ lại các câu chuyện ghi lại việc Chúa làm cách kín giấu 
để được nhắc nhở về chân lý Ngài. 

Khi tôi đọc và học về các nhân vật Kinh thánh Cựu Ước, tôi liên tục được 
nhắc nhở chân lý này. Đức Chúa Trời đã lập giao ước với Áp-ra-ham khi nói 
rằng ông sẽ là cha của nhiều dân tộc. Ngài cũng hứa đưa dân Ngài về lại vùng 
đất hứa và trao cho họ sự chủ quản. Cả Áp-ra-ham và Sa-ra đều già và không có 
con. Nhưng Đức Chúa Trời thật đã hành động và ban cho họ một con trai. 

Đôi lần chúng ta cũng tự hỏi, liệu dòng dõi này có bị tuyệt diệt không. Gia-
cốp đã phải đối mặt với Ê-sau, là người mà ông đã cướp quyền trưởng nam và 
phước lành của ông ấy. Và cũng từ dòng dõi này, Giô-sép lại là người bị quăng 
xuống giếng và bị bán làm nô lệ. Khi đến Ê-díp-tô, Giô-sép lại bị bỏ tù oan. 
Nhưng cuối cùng ông được cất nhắc lên vị trí cầm quyền trên cả xứ Ai Cập để 
cứu dân tộc ông khỏi 7 năm đói kém. 

Về sau, khi số lượng người Y-sơ-ra-ên gia thêm, người Ai Cập đâm ra e sợ 
và ghen ghét nên đã bắt họ làm nô lệ suốt hơn 400 năm. Trong thời gian này, 
Pha-ra-ôn ra lệnh cho các bà đỡ đẻ phải giết tất cả những bé trai mới sinh. Thế 
nhưng, vì lòng yêu mến Chúa, các bà mụ đã không làm theo lệnh vua. Cuối 
cùng, Môi-se đã được dùng để giải phóng dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi vùng đất nô 
lệ. 

Vậy tại sao chúng ta có bài học lịch sử nhỏ này ? Để cho thấy rằng Đức 
Chúa Trời thật đã hành động - ngay cả trong những hoàn cảnh khốn cùng nhất. 
Qua cả một thế hệ thì con dân Chúa mới kinh nghiệm được sự giải cứu của Đức 
Chúa Trời. Và trải qua hàng bao thế hệ thì vua dân Y-sơ-ra-ên mới được dấy 
lên. Thế nhưng, điều đó vẫn cho thấy việc Đức Chúa Trời đã làm. 
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Ngay cả khi việc sinh nở của Sa-ra và Áp-ra-ham trong tuổi già nua là điều 
dường như không thể thực hiện được, thì Đức Chúa Trời vẫn hành động. 

Ngay cả khi Gia-cốp sợ phải đối mặt với anh mình là Ê-sau, Đức Chúa Trời 
vẫn hành động. 

Ngay cả khi Pha-ra-ôn muốn làm suy yếu dân Y-sơ-ra-ên bằng cách ra lệnh 
giết tất cả bé trai mới sinh, Đức Chúa Trời vẫn hành động. 

Đức Chúa Trời của bạn cũng là Đức Chúa Trời của thời Cựu Ước. Ngài là 
Chúa của Áp-ra-ham, Gia-cốp, Giô-sép và cả dân Y-sơ-ra-ên. 

Những câu chuyện trên cho chúng ta biết được Đức Chúa Trời là ai. Đức 
Chúa Trời của Áp-ra-ham, Y-sác, Gia-cốp, Giô-sép, dân Y-sơ-ra-ên cũng là Đức 
Chúa Trời của chúng ta ngày nay. Chúa là thành tín với giao ước Ngài. Ngay cả 
khi tôi không thấy Chúa, Ngài vẫn hành động. Ngay cả khi tôi không cảm biết 
sự hiện diện của Chúa, Ngài vẫn làm việc. 

 

Tại Sao Đức Chúa Trời Âm Thầm Hành Động Ở Hậu Trường? 

Chúng ta đã lướt qua các bài học lịch sử trong Kinh thánh bày tỏ việc Chúa 
làm qua nhiều thế hệ. Bàn tay Ngài vẫn in dấu trong những câu chuyện đó, vì 
thế nếu bạn muốn có một đức tin vững vàng và kinh nghiệm sự bình an “vượt 
quá mọi sự hiểu biết” (Phi-líp 4:7), thì bạn phải học cách tin điều không thể 
thấy hơn cả điều bạn có thể thấy. 

Phao-lô đã đề cập rất nhiều về thấy điều không thể thấy. Ông biết chúng ta 
cần học cách nhìn mọi việc bằng đôi mắt thuộc linh hơn là bằng đôi mắt thuộc 
thể. Trong thư ông viết cho Hội thánh tại Ê-phê-sô, ông viết, “Tôi cầu Đức Chúa 
Trời của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta… soi sáng con mắt của lòng anh 
em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thể nào, sự giàu có 
của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn 
của Ngài, đối với chúng ta có lòng tin…” (Ê-phê-sô 1:17-19) 

Vì chúng ta hiện đang sống trên đất - nhà tạm bợ của mình, chúng ta thường 
dựa vào những giác quan lờ mờ của mình, nhất là dựa vào những điều chúng ta 
có thể nhìn thấy được. Thật đáng buồn là khi chúng ta không thấy việc Chúa 
làm, chúng ta nghĩ rằng Ngài không làm gì cả. Nhưng đây là lúc chúng ta cần 
xin Chúa mở con mắt của tấm lòng chúng ta - đôi mắt thuộc linh của mình. 
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Chúng ta cần xin Chúa tỏ cho chúng ta thấy cách Ngài đang hành động và ban 
cho chúng ta sự can đảm để đứng vững trên Lời hứa Ngài. Khi làm như vậy, 
chúng ta sẽ được nhắc nhở rằng, “Ngài vẫn đang hành động” ngay giữa những 
hoàn cảnh của chúng ta. 

 

5 Lý Do Tại Sao Chúa Hành Động Ở Hậu Trường Trong Cuộc Đời 
Chúng Ta 

1. Chúa đang bày tỏ ý muốn Ngài. 

Chúa muốn chúng ta có sự thông công với Ngài ; đó là lý do tại sao chúng 
ta được tạo dựng. Ngài muốn chúng ta nhìn xem Ngài trong mọi điều đang diễn 
ra ngay ở hiện tại và tương lai, ngay cả khi chúng ta không hiểu được việc Ngài 
đang làm nhưng tin Ngài sẽ bày tỏ mọi điều cho mình. 

“Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối 
các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao trên đất bao nhiêu, thì 
đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi 
cũng bấy nhiêu.” (Ê-sai 55 : 8,9) 

 

2. Chúa đang bày tỏ mục đích Ngài. 

Đôi khi chúng ta kiêng ăn cầu nguyện, và nghĩ rằng mình đã đưa ra quyết 
định đúng, nhưng rồi mọi thứ lại đảo lộn. Công việc chẳng đến đâu, tình trạng 
bệnh tật ngày một tệ hơn, hay câu trả lời lại là không. Nhưng chúng ta có thể tin 
chắc rằng Chúa vẫn đang hành động theo mục đích của Ngài. 

“Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, Hiện nay ngươi chẳng biết sự ta làm; nhưng 
về sau sẽ biết.” (Giăng 13:7) 

 

3. Chúa đang dạy chúng ta bước đi bởi đức tin. 

Bạn có bao giờ thấy người mẹ nào trách mắng con khi bé bị té lúc đang tập 
đi không ? Không ! Người mẹ đó chỉ ôm hôn con, đỡ nâng và khuyến khích con 
tập đi lại. Đây là cách mà Cha chúng ta đang làm vì cớ đức tin của chúng ta. 
Nhất là khi Ngài đưa chúng ta đến một nơi mà chúng ta chẳng hề biết. Nhất là 
khi chúng ta đang cố vật lộn trong cảnh mờ tối. Nhất là khi chúng ta đang cố vật 
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lộn với việc bước đi bởi đức tin khi tập tin rằng Chúa sẽ khiến mọi sự hiệp lại 
làm ích cho mình. 

 “Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa 
Trời, tức là cho kẻ được goi theo ý muốn Ngài đã định.” (Rô-ma 8:28) 

 

4. Chúa đang dạy chúng ta nương cậy Ngài. 

Khó có thể nương cậy Chúa khi chúng ta quen với việc cậy trông vào chính 
mình. Nhưng Kinh thánh dạy chúng ta cách nương cậy Chúa, thay vì cậy nhờ 
bản thân. Kinh thánh cho chúng ta một hình ảnh về tương lai khi chúng ta thật 
lòng muốn phát huy sự nương cậy Chúa của mình. Lời Chúa cũng cho chúng ta 
biết rằng dẫu tương lai có ra thể nào, thì Ngài vẫn là Đấng đang nắm giữ chúng 
ta trong kế hoạch và mục đích của Ngài. 

“Ngài không để cho chân ngươi xiêu tó; Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn 
ngủ.” (Thi Thiên 121:3,4) 

 

5. Ngài đang gieo hy vọng. 

Hy vọng là nhịp đập của Lời hứa 
Ngài. Chúa giúp chúng ta đứng lên 
giữa mọi hoàn cảnh. Dẫu cho hoàn 
cảnh có thế nào, Ngài vẫn muốn chúng 
ta luôn hy vọng. 

“Hãy vững lòng bền chí; chớ sợ 
chi và chớ kinh khủng trước mặt các 
dân đó: vì Đức Giê-hô-va Đức Chúa 
Trời ngươi đi cùng ngươi; Ngài chẳng 
lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi 
đâu.” (Phục Truyền 31:6) 

 

Hãy tiếp tục học tập tin cậy Chúa ngay cả khi chúng ta không nhìn thấy việc 
Chúa làm. Đừng bị trói buộc bởi bất kỳ hoàn cảnh nào. Chúa muốn chúng ta 
trung tín nhìn xem Ngài, để lòng cầu nguyện, và tra xem Lời Chúa. Ngay cả Đa-
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vít khi thắc mắc về việc Chúa làm, ông vẫn nhận ra sức mạnh của việc để lòng 
nương cậy Chúa, “Hỡi linh hồn ta, vì sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình 
ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn ngợi khen Ngài nữa…” (Thi 
Thiên 42:5). 

Đức Chúa Trời dùng mọi điều hay con người để gieo niềm hy vọng, và đức 
tin trong bạn. Ngài đang dùng mọi điều để làm cho đức tin và tâm tính bạn được 
mạnh mẽ. Ngài sắp đặt một kết quả để đem lại phước hạnh cho bạn và Ngài sẽ 
ở cùng bạn trong mọi sự. Chúng ta có thể chờ đợi trong sự tin cậy Chúa và tiếp 
tục tiến bước. 

Thảo Anh dịch 
Tác giả: Heather Riggleman 

(Theo Crosswalk.com) 

 

Tổng kết ngân quỹ báo Sức Mới năm 2023 

 

Tồn năm 2022 : 1 736.85 CHF 
Thu 2023             400.00 CHF 
Chi 2023          1 070.40 CHF  
                      ------------------------- 
Tồn quỹ 2023 :  1 066.45 CHF 
(Các khoản chi : mua giấy, mực in, gửi báo qua bưu điện, quà đố Kinh Thánh) 

Cảm tạ ơn Chúa đã cho công việc của báo Sức Mới được tiếp tục trong 
những năm qua, đã đem lời Chúa đến cho các thân hữu; dùng lời Chúa đem sự 
gây dựng khích lệ cho nhau. Đồng thời, cũng truyền tải những tin tức sinh hoạt 
Hội Thánh cho các tín hữu ở xa ít có cơ hội đến với Hội Thánh, và đây cũng là 
một cách lưu giữ lại những hình ảnh kỉ niệm đẹp của chúng ta.  

Chúng tôi chân thành cảm ơn sự góp phần tích cực của quý vị từ tài chính, 
tham gia đố Kinh Thánh, gửi tặng hình ảnh, bài viết … đến việc phát tặng báo 
cho thân hữu. Cầu xin Chúa luôn ban ơn để công việc của chúng ta đem lại được 
kết quả cho nhà Chúa, mỗi ngày càng nhiều hơn ! 

Nhóm Sức Mới ! 
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SINH HOẠT @ THIẾU NHI.COM 

Chương trình sinh hoạt cho các em trong ngày Tết nguyên đán 02.2024 tại 
chi hội Aarau và Lausanne. 

 

 

 

 

cùng chơi

#1

cùng học

#2

cùng vẽ

#3 #4

Cùng thi đấu 
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Các em làm lồng đèn ngày tết. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên Nguyễn và Khánh Châu 
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Bất Hòa Trong Hôn Nhân 
  

 

 

Kính chào quý vị,  

Cảm tạ Chúa, cho chúng tôi được trình bày về: Tình yêu trong hôn nhân, 
đối thoại giữa vợ chồng, tiền bạc trong hôn nhân, tình  yêu chăn gối và nhất là 
đức tin trong hôn nhân. Tất cả những đề tài chúng tôi chia sẻ đều đặt căn bản 
trên Lời Chúa trong Kinh Thánh và chúng ta cần áp dụng để hôn nhân được 
hạnh phúc bền lâu. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ điều chúng ta cần làm khi vợ 
chồng có bất đồng ý kiến. 

 

1. Không để bất đồng ý kiến khiến vợ chồng chia rẽ hay ngăn cách 

Vợ chồng quý vị có bao giờ giận nhau, phiền nhau hay cãi nhau không ? 
Chắc hẳn là có. Người nào nói : vợ chồng tôi không bao giờ giận nhau hay bất 
đồng ý kiến với nhau thì có lẽ không nói thật hoặc là chưa sống thật với nhau, 
với con người yếu đuối bất toàn của mình. Thực tế là, không vợ chồng nào tránh 
khỏi những lúc giận nhau hay bất đồng ý kiến với nhau. Dù yêu nhau nhiều đến 
đâu, sống với nhau đã bao nhiêu năm và trưởng thành đến mức độ nào, vợ chồng 
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vẫn có lúc làm buồn lòng nhau, bất đồng ý kiến với nhau. Lý do là vì vợ và 
chồng là hai cá thể riêng biệt, thuộc hai phái tính khác nhau và là con người yếu 
đuối, bất toàn, vì thế khi sống chung dưới một mái nhà hết ngày này sang ngày 
khác không thể tránh được bất hòa, bất đồng ý kiến, làm buồn lòng nhau. Tục 
ngữ ta có câu : “Vợ chồng như chén bát trong sóng, không tránh được va chạm.” 
Trong bài chia sẻ này, chúng tôi xin gọi những bất hòa, va chạm hay bất đồng ý 
kiến giữa vợ chồng là bất hòa trong hôn nhân. 

Có hai ý kiến sai lầm về xung đột trong hôn nhân mà một số người 
thường nghĩ, thứ nhất là nói rằng, nếu hôn nhân thật sự vững mạnh và có tình 
yêu thương, vợ chồng sẽ không bao giờ có nan đề hay xung đột. Sai lầm thứ hai 
là nói rằng, những bất hòa hay bất đồng ý kiến giữa vợ chồng sẽ gây tổn hại cho 
hôn nhân. Thực tế là; xung đột hay bất hòa giữa vợ chồng là điều không thể 
tránh được, đúng ra phải nói, xung đột và bất hòa giữa vợ chồng là điều bình 
thường, ta không phải tránh né hay bào chữa. Các bạn trẻ khi bước vào hôn nhân 
với người mình yêu thường nghĩ: vợ chồng mình sẽ chẳng bao giờ giận nhau 
hay to tiếng với nhau. Nếu nghĩ như thế, không sớm thì muộn, các bạn sẽ thất 
vọng. Vì, dù yêu nhau nhiều đến đâu, dù trưởng thành trong tâm tính, trong đức 
tin, và quyết tâm thực hành Lời Chúa dạy, khi thật sự chia sẻ cùng một đời sống, 
chúng ta sẽ không tránh được những lúc có nan đề hay bất hòa. Xung đột trong 
hôn nhân là một phần của đời sống, là điều cần thiết trong tiến trình tăng trưởng 
và sự trưởng thành của vợ chồng.  Nói đúng hơn, nan đề hay xung đột trong hôn 
nhân là điều cần có để vợ chồng cùng tăng trưởng trong tình yêu.  Ðiều cần quan 
tâm không phải là vợ chồng mình có xung đột, bất hòa hay không, nhưng là: khi 
gặp xung đột, bất hòa, hiểu lầm nhau, làm tổn thương nhau, chúng ta xử sự như 
thế nào ? Nếu phản ứng đúng và khôn ngoan, chúng ta sẽ giúp nhau xây dựng 
một hôn nhân hạnh phúc. 

Suy nghĩ sai lầm thứ hai là cho rằng, xung đột hay bất hòa giữa vợ chồng sẽ 
gây tổn thương cho hôn nhân, vì thế bằng mọi giá, vợ chồng phải tránh xung đột 
hay bất hòa với nhau. Thưa quý vị, bất hòa giữa vợ chồng không nhất thiết sẽ 
làm tổn thương tình cảm vợ chồng, đúng ra chúng ta cần thấy rằng xung đột và 
bất hòa lắm khi là điều cần thiết để có một hôn nhân vững mạnh. Khi đối diện 
với bất hòa, xung đột, bất đồng ý kiến, nếu xử sự khôn ngoan và yêu thương, sẽ 
giúp tình cảm vợ chồng tăng trưởng, vì sẽ hiểu nhau hơn và yêu nhau sâu đậm 
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hơn. Chúng ta cần làm thế nào để bất hòa và xung đột giữa vợ chồng không 
khiến vợ chồng ngăn cách, chia rẽ nhưng đem lại hữu ích, khiến chúng ta trưởng 
thành hơn.  

Có người so sánh quan hệ vợ chồng với sự kết thân của hai con nhím. Nhím 
là loài vật có lông cứng và dày. Trong mùa đông, khi trời lạnh các đôi nhím phải 
gần sát vào nhau cho ấm và khi làm như vậy chúng dễ đâm vào nhau. Con nhím 
nào sợ bị đau, không muốn đâm vào nhau, gây đau đớn cho nhau thì phải ở một 
mình và phải chịu lạnh trong mùa tuyết giá. Những con nhím khôn ngoan sẽ 
khéo léo và cẩn thận khi đến gần nhau nhờ đó không làm tổn thương nhau mà 
cũng không phải chịu lạnh trong mùa đông. 

Có những vợ chồng nói rằng hôn nhân của mình rất tốt đẹp vì không bao 
giờ có nan đề gì. Thật ra những vợ chồng này không có nan đề hay bất đồng ý 
kiến vì họ sống độc lập với nhau: Việc ai nấy làm, đường ai nấy đi, tuy là vợ 
chồng nhưng mỗi người có cuộc sống riêng, có những sinh hoạt và sở thích 
riêng, không ai tùy thuộc vào ai. Khi có việc gì cần bàn thảo hay phải làm chung 
thì họ đến với nhau nhưng sau đó lại tiếp tục ai lo việc nấy. Trong thực tế cũng 
có những vợ chồng sống độc lập như vậy, có lẽ vì những đụng chạm, tổn thương 
trong quá khứ nên họ phải giữ khoảng cách giữa hai người để không gây tổn 
thương cho nhau nữa. 

Cũng có những hôn nhân không có xung đột, bất hòa hay bất đồng ý kiến 
vì người chồng hoặc người vợ làm chủ gia đình, quyết định tất cả mọi việc, 
người kia không có quyền gì cũng không được có ý kiến hay quyết định điều gì 
trong gia đình. Tuy nhiên, nếu vợ chồng sống với nhau như vậy sẽ không thật 
sự hiệp một: một thân, một đơn vị, một gia đình như điều Chúa định khi 
Ngài thiết lập hôn nhân. Những vợ chồng muốn tránh xung đột, sống độc lập 
với nhau, không ai phiền đến ai thì chẳng khác gì hai thanh sắt trên đường rầy 
xe lửa, cùng đi bên nhau nhưng không thật sự liên kết, hiệp một, giữa hai người 
không có sự gần gũi mật thiết. Trong trường hợp chỉ một người trong gia đình 
có quyền nói lên ý kiến của mình và quyết định mọi việc, còn người kia phải 
thuận phục, vâng theo trong mọi sự, hôn nhân đó cũng không có xung đột hay 
bất hòa nhưng cũng không hiệp một và không thật sự hạnh phúc.  Nếu muốn vợ 
chồng thật sự hiểu nhau, yêu thương, thông cảm và hiệp một với nhau, chúng ta 
không thể có khoảng cách giữa hai người, không thể sống độc lập nhưng 
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vợ chồng chia sẻ mọi điều, tùy thuộc vào nhau trong mọi phương diện: tình cảm, 
tinh thần, tâm linh và thể chất. 

Tất cả hôn nhân trên đời đều có nan đề, hôn nhân của người trẻ cũng như 
người lớn tuổi; hôn nhân của dân tộc nào, văn hóa nào cũng có nan đề, và các 
nan đề đó tương tự như nhau. Ðiều quan trọng là chúng ta biết mình phải đối 
diện với nan đề như thế nào. Lời Chúa dạy như sau: 

“Hỡi anh em, hãy xem sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là 
điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự 
kiên nhẫn, nhưng sự kiên nhẫn phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh 
em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu sót điều gì” (Thư Gia-cơ 1:2-4). 

Tại sao Chúa bảo chúng ta hãy xem thử thách, khó khăn trong đời sống là 
điều vui mừng ? Bởi vì thử thách, khó khăn sẽ giúp chúng ta kiên nhẫn, 
sẵn sàng chịu đựng mọi khó khăn gian khổ, và sự chịu đựng kiên nhẫn đó sẽ 
khiến ta nên người trưởng thành. Vợ chồng gặp nan đề hay xung đột trong đời 
sống không phải là tội; hôn nhân gặp căng thẳng, bất đồng ý kiến hay có những 
vấn đề vợ chồng phải bàn thảo để tìm câu giải đáp cũng không có nghĩa là hôn 
nhân đó sẽ đi đến đổ vỡ. Đúng ra có những xung đột tốt và có những xung đột 
không tốt. Xung đột tốt hay bất hòa tốt là những bất hòa có tính cách xây dựng, 
sẽ đưa đến kết quả xây dựng. Xung đột không tốt là những xung đột nhằm phá 
hỏng sự hiệp nhất hay tình cảm trong hôn nhân. Ðiều quan trọng là, khi vợ chồng 
có điều hiểu lầm nhau hay bất đồng ý kiến, chúng ta không bỏ cuộc, nản lòng, 
nghĩ rằng mình đã lấy nhầm người nên có nan đề. Trái lại, khi nan đề xảy đến vì 
vợ chồng không hiểu ý nhau, thiếu thông cảm với nhau, v.v… chúng ta cần kiên 
nhẫn xem xét, tìm ra nguyên nhân của nan đề và giúp nhau tìm lời giải đáp cho 
nan đề đó. 

Cầu xin Chúa ban phước tràn đầy trên hôn nhân của quý vị. 

Minh Nguyên 
Chương Trình Phát Thanh Tin Lành 
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ĐỐ KINH THÁNH SỐ 94 

Mời quý vị tham gia tìm ô chữ TÊN CÁC NHÂN VẬT trong Kinh Thánh theo những gợi ý 
bên dưới. Xin Trưng dẫn Kinh Thánh cho câu trả lời của quý vị. 

E R T Z U I O A P A 

L Y X L K J I G S F 

N D H E U H Y M V X 

Q A L E C V A N G C 

Ô M A Ê N Ê M H Â N 

F A X M Ơ L A B Â M 

W Ê A F A Ư C H A M 

Y S R A Ê N C A I M 

S F Ơ T I C H S   X N 

T H I A D O Ê S U A 

Ư S F B G N Q U A N 

V A G I Ô N A N M I 

A S D T G A T E H D 

R Z T H J O N A M M 

C H I A T H I Ơ N S 

 

Câu 1: Ông là một tiên tri của Chúa nhưng lại bất tuân mạng lệnh Chúa truyền 
cho ông thực      hiện. Ông đã ăn năn và được giải cứu. 

Câu 2: Chàng thanh niên này đi dự buổi nhóm của sứ đồ Phao-lô, do bất cẩn 
mà bị tai nạn trong phòng nhóm, sau đó được Chúa cứu sống trở lại. 

Câu 3: Đây là một người bại sống ở thành phố Ly-đa được Chúa Jêsus chữa 
lành. 

Câu 4: Ông bị bệnh nặng sắp chết. Tiên tri Ê-sai đến nói rằng: ông sẽ chết, hãy 
trăn chối lại cho người nhà mình. Ông đã kêu khóc cùng Chúa rất thảm thiết. 
Chúa nhậm lời cầu nguyện và chữa lành cho ông. 
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Câu 5: Đây là một vị tướng của dân ngoại đã đến Y-sơ-ra-ên tìm kiếm sự chữa 
lành. 

Câu 6: Người này được Chúa Jêsus làm cho sống lại từ kẻ chết.  

Câu 7: Anh là một nô lệ chạy trốn khỏi nhà chủ của mình, gặp được sứ đồ Phao-
lô trên đường chạy trốn và được Phao-lô làm chứng về Chúa Jêsus. Anh đã tin 
nhận Chúa Jêsus. 

Câu 8: Bà là một phụ nữ tin kính Chúa. Lúc còn sống hay may quần áo tặng 
những người phụ nữ ở góa trong làng. Bà bị bệnh và chết. Chúa đã khiến bà 
sống lại sau khi được người của Chúa cầu nguyện. 

Một đáp án hợp lệ được tính như sau: 

 Mỗi tên đúng được 1 điểm, trưng dẫn Kinh Thánh đúng được 1 điểm, có hình 
chụp đáp án tìm được trong ô chữ.  

 Nguyên ô chữ có 8 tên nhân vật trong Kinh Thánh, tổng cộng điểm đúng hết 
sẽ là 16 điểm. 

 
THỜI HẠN GỬI BÀI : 29.04.2024 

 

Kết quả trả lời số 93:  Tân Nguyên, Cô Mỹ Dung, cô Kim Trang: 14 điểm 

 Đáp án 93 

1. Ru-tơ 
2. Sa-mu-ên 
3. Đa -ni-ên 
4. Giô-sép 
5. Đa-vít 
6. Giô – suê 
7. An-ne 

 
 

  Liên Nguyễn 

 Liên Lạc:               Nhóm Sức Mới - Tel: 079 609 62 59 
                                E-mail: sucmoi@ymail.com 
                                www.facebook.com/sucmoi 

      3  4   

   1   D  G   

   R  D A V I T 5 
   U   N  O   

   T 2  I  S   

6 G I O S U E  E   

    A  N  P   

    M       

    U       

7 A N N E       

    N       
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
 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa điểm thờ phượng Chúa hằng tháng tại từng khu vực : 
Lausanne : Paroisse réformée de St. Jacques, Avenue du Léman 26, 1005 Lausanne. 
Genève    : Paroisse protestante Servette-Vieusseux, Avenue Wendt 55, 1203 Genève. 
Aarau       : Gemeinschaftszentrum Telli, Girixweg 12, 5004 Aarau. 
St. Gallen:  Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Tablat, Lettenstr. 16,  
9008  St. Gallen. 
Lưu ý : ngày và giờ thờ phượng Chúa xin liên lạc với Mục sư: 
Địa chỉ: Mục sư Ngô Bá Tạo, Chemin de la Scierie 45F, 2504 Biel/Bienne.  
Tel. 079-673 44 28      
E-mail: ngobatao@hotmail.com                Trang web: nguon-song.com 


